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@lsrail, 
Sina'dan Afganistan, geri Pakistan'a saldırmaya çekilmeye hazırlanıyor devam ay ediyor am Bana MART 1979 Taraki ye 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Arabistan ile 


Arab savaş ilan etme 


Suudi Arabistan, Mısır'ın 


arasındaki Lir , içi verildi bismil tecrit edilmesine karşı çıkınca | yetkisi verildi gidermek 

için bazı Afganistan "Devrim Arap ülkeleri Savaş hazırlıkları mı? | som olien vii 


mesi için "Savunma Yüksek honseyi"' adıyla yeni bir konsey kurulması kararlaştırıldı. 

Başkanlığına Nur Muhammet Taraki'nin geti- 


arabuluculuk yapıyor eFKÖö, 


Afganistan'da ani bir değişiklikle monarşilere benzer bir şekilde atama yapma, barış anlaşması imzalama ve savaş açma gibi son derece önemli konuların tek bir elde toplanması Moskova'nın bölgede yeni bir 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ya çatışma hazırlığını hızlandırdığına işaret rildiği konsey, iç ve dış AET nın sayılabilir. i savunmayı bir bütün ola-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Suriye ve Libya ile aynı tutumu takınmayacağı açığa çıktı. 


CHP'li Aslantaş; 
"Baştürk e mektubu şu veya bu siyasete araç olun o (ii 


P p H yp İzmir Milletve- o Libya askeri iye yazma | kili Ferhat Askuvvetlerinin türk'e gönderi; 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faaliyet gösterdiği haberini gazetede okudum, lu Yare; Pİ H PH " dostlar olarak bildiriliyor daha önce bilgim yoktu düşüncelerimizi wW A ANKARA (ÖZEL) Peer dedi. 
o aldheim, 73 CHP'li parlamenterin, yöne- o timinde sahte TKP'lilerin bulundu- uluslararası ; ğu 3 sendikanın DİSK'ten EEN görüşme öneriyor kınamak gerekçesiyle DİSK Genel Başkanı Abdullah Baş-Mısır-İsrail barış an- türk'e gönderdikleri laşmasına tepki olarak mektupla ilgili görüşle- 


rini açıklayan CHP 
İzmir Milletvekili 
Ferhat Aslantaş "Biz bu mektubu şu veya bu siyasete araç olsun diye 


Bağdat'ta toplanan Araplararası zirveye ara verildi. FKÖ, Suriye, Libya heyetleri, "Mısır'a karşı 


Ecevit ve Demirel, dün karşı karşıya gelme- alınacak cezai uygulama- yazmadık"' dedi. 
den TV'de tartıştılar. Fotoğrafta programı lar konusunda anlaşmaz- "DİSK'in iç işleri hazırlayan Esen Ünür ve Demirel bir arada lık çıktığı" gerekçesiyle ie 


karışmak diye bir niyetimiz yoktur" diyen Fer- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


DİSK:”ihrac edilenler 


zirveden çekildiler. FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın Moskova'ya gideceği öğrenildi. Suudi Arabistan 


Ecevit: Üretimi artırıp dış pazarlarda 


Mısır'ı tecrit etmeye y 

değerlendireceğiz a Boamin 
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, g yu raporu: sahte TKP yanlılarının 


Nurettin Yılmaz: 
“141-142. maddeler, 


yönetiminde bulunan 3 
sendikanın DİSK'ten bir yıl süre ile ihracına karşı başlatılan kampanya ile 


"Dış ficaref 


“ Ayrıntılı haber 6. sayfada 2) Doğu Blok u una 


Tunç: Bu, şoförlerin 


m ilgili olarak basına bir kaydırılmamalıdır aa . le Se KU ist dü e A > ISTANBUL (OZEL) aklarını Korumaya yonelik | seren ssn ist dünya görüşünün İstanbul'd. $ l fının mücadelesine bile-OIAR Yİ ku. rek zarar verenler DİSK' 


Arapların ve Filistinlilerin haklı davasını destekliyoruz 


wv : 
Doğu Perinçek 

RTA Doğu'da sürüp giden "ne savaş ne barış" durumu, son Mısır — İsrail Barış Anlaşmasından sonra kısmen değişmektedir. 
Hatırlanacağı üzere Mısır, 1973 Ekim Savaşında İsrail siyonizmine karşı büyük bir zafer kazanmış, fakat Sovyetler Birliği'nin arkadan hançerlemesi yüzünden bu zafer yarım kalmıştı. 
1973 Ekim Savaşında Mısır halkının en büyıkmak oldu. Ancak kısa süren savaştan sonra “ne barış ne savaş" durumu yeniden ortaya çıktı. Bu durum, Sovyetler Birliği'nin işine gelmekteydi. İsrail saldırganlığı, Sovyetler Birli-Ei'nin Orta Doğu'da "Arapların dostu" maskesi ile dolaşmasına imkan sağlıyordu. Aslında Rus sosyal-emperyalizmi, ne Arapların savaş yoluyla 


(Devamı sa.7, sü 7'de) 


Koç Holding Genel Kuruluna sunulan çalışma raporunda dış ticaretin 


sadece Doğu Blokuna kaydırılmaması gerektiği belirtildi. 


Yunan hükümeti, 
Türk aleyhtarı bir filmin gösterilmesini yasakladı 


ATİNA (AA) 

Yunan Hükümeti, 
Türklerin Rum ve Ermenileri yokettiği fikrini savunan filmin gösterilmesini yasakladı. 

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis, Hükümetin, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve görüş ayrılıklarının giderilmesi çabasına zarar verebileceği gerekçesiyle yapımı Nikos Kundoros tarafından gerçekleştirilen filmin gösterilmesinin yasaklandığını açıkladı. 
"Günün ortamına ve duygularına uymadığına"' karar verilen ilmin dağıtı- 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


ten ihraç edildi" deniyor. 

DİSK'in açıklamasında, ihraç edilen sendi- 


olmayan politik bir karardır 


HABER MERKEZİ kaların yöneticileri ile Ticaret Bakanı Teo- ilgili olarak şöyle deman Köprülüler, Türkiye © Bakanlar Kurulu: niyor: 


(Devamı sa.7,3ü.3'de) 


Şoförler ve Otomobilci- ireni ler Federasyonu yöneti- «Direnişe cileri tarafından yapılma- katılacaklar hakkında sı kararlaştırılan kontak 

kapama eylemi için öne yasal işlem sürülen gerekçelerin gerçeklere aykırı olduğunu yapılacak» 


(Devamı sa.7, sü 4'de) 


Halil Tunç Teoman Köprülüler 


İzmir'de Dev-Solcuların astığı bombalı pankart bir polisin ağır yaralanmasına sebeb oldu 


Anma törenleri yine kargaşalığa dönüştürüldü 


© Samsun Valiliği, 30 Mart için planlanan HABER MERKEZİ 


deniyle bazı grupların 

s $ 30 Mart 1972'de Kı- birkaç gün öncesinden 

cezaevlerinden kaçış eylemlerine karşı zıldere'de Mahir Çayan başlattıkları eylemleri ve 9 arkadaşının öldürü- (o sürüyor 


tüm illerin emniyet örgütlerini uyardı 


lüşünün 7. yildönümü ne- (Deyamı sa.7 , sü.7 'de) 


ifadesidir” 


ANKARA (THA) 


Mardin Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz tarafından hazırlanan ve Meclis İç Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan Mec- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


30 Mart 1979 


[Aydinlik 


birlesecek 


meclisi 


Bir genç kızın 


cenazesi 


ve Homer tartışması 


Kurtuluş adlı grubun Devrimci- 


Yol grubuna karşı çıkardığı bildiri- 


den size birkaç pasaj aktarmak istiyoruz. 

Bildirinin adı "Kariyeristler Çırpınıyor, (o Çırpındıkça Batıyor”. 
Şimdi akratacağımız pasaj, gençlerin ölümüne varan çatışmaların nasıl cenazelerde de sürdüğünü gösteriyor. Komandoların öldürdüğü Aynur Sertbudak'ın cenaze töreninde neler olmuş, Kurtuluş grubunun ağzından dinleyelim: 


"İYÖD, AYÖD ve DGDF'nin revizyonist yöneticilerinin istismarcı tavırları bir Kurtuluşçu olan Aynur Sertbudak yoldaşıınızın cenazesin- de de ortaya çıktı. Çirkin bir tavırla yoldaşımızın ölüsüne sahip çıkmaya çalıştılar. Ve aynı Pendik mitingin- de olduğu gibi, son konuşma hakkının (burada bir ünlem işareti var) kendilerinin olması gerektiğini söyleyerek, tören tertip komitesinden bir arkadaş konuşurken kendi andlarını içerek töreni terkettiler. 
Tören ise onlardan sonra devam etti." 


Bahsedilen cenaze töreni İzmit" te olmuştur. Ancak İzmit'te Devrimci Yol herhalde güçlü olduğundan cenaze törenini kendisinin istediği şekilde yapılmasını istemişti. İstek de pek denilemez herhalde, yapabildiğince, yapmıştı. Burada hangi grubun haklı olduğunu tartışmayalım isterseniz. Çünkü bu cenazede haksız hareket eden bir grup varsa, o bu sefer dè başka bir cenaze töreninden bahsedecek ve orada da kendisinin haklı olduğunu söyleyecektir. Yani bu olayda tartışılacak taraf, cenazeler üzerinde bile küçük hesapların yapılması ve nerede kim güçlü ise zorbalığın uygulanmasıdır. Bu doğru ‘mudur 


Bir grup "bu okulda benim etkinliğim var, öyleyse bu okuldan çikan cenaze benimdir" diyebiliyor. 
Zaten sağken sırf okuyabilmek için bin bir güçlüğe katlanan insanların ölüsüne de zorbalık, saygısızlık değil midir? Buyurun, hep birlikte tartışalım. 

Bunu tartışalım. Yoksa Homer'i değil. Homer de nereden çıktı diyecek şimdi okuyucular. Bildiride ayrıca Homer tartışması da yer alıyor. Türkiye'nin gerçekleri tartışılmazken bakın neler üzerinde baki e yapılıyor: 

"İsteyenler 6 Kasım tarihli Milliyet gazetesinde "Düşünenlerin Forumu” kısmında DGDF Sekreteri- nin kendi resminin altında ne yazdığına bakabilir ; biz kısaca aktaralım, 

'Tarih milletler değil, sınıflar çatışmasının bir ürünüdür. Bunu tarihin ilk burjuva yazarı diyebileceğimiz Homer bile daha binlerce yıl öncesinden anlatmıştır." 

Ayıp. Çok ayıp. Homer'i ya da Heredot olsun burjuva ilan etmek hiç bir şekilde örtülemez. Ve elbette ki Homer'i (isterse Heredot olsun) burjuva tarihçisi sananlarla ideolojik mücadele onun seviyesine uygun olur." 

Homer ile Heredot'un burjuva olup olmadıkları tartışılıyor. Biri “tarihci Heredot'un, şair Homer'le karıştırılmasından"' bahsediyor, di- geri “onlar milattan önce yaşamışlardır, burjuva olamazlar" diyor. 

Türkiye'nin tartışılacak binlerce meselesi varken bu tartışmalar acaba ne için yapılmaktadır? Gerçekten üstü örtülmeye çalışılacak kadar ya da "üstü örtülemez" diye mücadele edilecek kadar önemli meseleler midir bunlar? Ne dersiniz? 

Her görüşe yer verilecektir. "Sol 


sizce? Ve zorbalığın uygulandığı cenaze törenlerine halkın katılması 


mümkün müdür? 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON RALKTIR 


İSTANBUL 


Acı, tatlı haberlerinizi ulaştıran 


Büyük halk kitlelerinin birbirleriyle kaynaşması, haberleşmesi ve önemli haberlerin günü gününe halka ulaşması üç kurumla olur. 

Radyo, Basın, PTT. 

Acaba halkımız,önemli hizmetler yapmak için çalışan PTT emekçilerinin ne denli zor koşullar altında çalıştıklarını biliyor mu? 

Acı, tatlı haberleri, diiğün, nişan, doğum, ö- 


lim ve daha birçok önemli olayları halkın birbirine en etkin şekilde ulaştırmasına yardım etmek için çalışan PTT emekçileridir 


Dağıtıcıların bir kıs- mı sabah saat 08.00'de işbaşı yapar. Dağıtıma çıkış saatleri saat 11.00' 
dır. 


Bu zamana kadar dağıtıcı, dağıtım sahasına ait olan mektupları ayırır, 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA ve MHP 


TÜRKİ 


nasıl birleşecek” tartışmamıza mektuplarınızrbekleriz. ~ 


zimmetli olanları taahhüt deposundan alır, ayırıp tek tek deftere kaydeder, tomarlarını, paket vs. gibi mektupları telli tefrik kasalara dizer, sıraya koyar. 


bütün kaba, ince gazete Ayrıca tum merkezler- 


den gelen çuvallar dolusu mektubu bölgelere göre ayırmaya mecbur tutulmaktadır. 


İşte bütün bunları yapmak için organizeye ihtiyaç vardır. Yani, mü- 


kitap 


CIA'NIN 


YE'DEKİ 


KONTRGERİLLA 
TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgüt- 


lendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak ha- 


e eR a, 


« zırlanan bu kitapta bulacaksınız. 
VW 
` 


RA} 


/ 
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Genel Dağıtım: TÜR—-DA 


Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu - İstanbul 


AHA evvelki yazı- 

-mizda kimterin, nasıl, nereden, hangi koşullar ile özel çalışma izni, süresiz oturma izni ve imtiyazı aldığını incelemiştik. Bu yazımızda bunların pratikteki uygulamalarına bakalım: 

Hemen belirtelim, kâgıt üstünde lehimize olan bu haklar, pratikte aleyhimize uygulanmaktadır. 
Yani çoğunluğumuz bu haklardan faydalanamıyoruz, hatta 10-15 senedir Almanya'da olanlar bile. Bunları uygulanan gerçek örnekleriyle açıklamaya çalışalım. 


Pratikteki uygulamalar 


Önce özel çalışma iznini ele alalım: 

Örneğin evvelden bir fabrikada veya bir işyerinde çalışıyordum, şimdi ise başka bir işyerine giriyorum.. 

Yeni işveren, benim için kolaylık olsun diye benim adıma amt'dan yeni çalışma izni alıyor. Yenisinin alınması gerekir, çünkü her normal çalışma izni çalışılan o işyeri için geçerlidir. Çoğu işveren ihmalkarlığından, önemsememesinden ve diğer çeşitli nedenlerden dolayı yeni çalışma izni için Arbeitsamt'a geç başvuruyor. İşçi 5 sene- yi doldurduktan sonra özel çalışma jizni için başvurduğunda bu hak? 
tan faydalanamıyor. Sebebini (o sorduğumuzda, daha evvelki normal çalışma izinlerini alırken geç müracaat edildiğini ileri sürüyor Arbeitsamt. 
Hatta bir gün dahi olsa, geç sayılıp hakkımızı .kaybediyormuşuz. Yani bu kanun ve kararnameler her 


Arbeits- 


türlü yoruma ` 


Almanya'da işçilerimizin oturma ve çalışma izni üzerine (2) 


Sezin Şengül 


B. Almanya-Villingen 


açık. Tabii, işçinin aleyhine olarak... 

Arbeitsamt bununla yetinmeyip, geç kalınan süreleri kaçak çalişma olarak nitelendiriyor, bazen para cezası bile verebiliyor. Biz de diyoruz ki, "Kaçak çalışmaya 


ihtiyacımız yok, daha doğrusu neden kaçak çalışalım". Sırf işverenin hatasından dolayı 


geç kalınmış süreler içinde vergimizi, işsizlik, hastalık, ihtiyarlık ve buna benzer bütün sigortalarımızı ödedik. Bunun neresi kaçak çalışma ve bundan dolayı para cezası ödüyoruz. Halbuki işveren hiç sorumlu tutulmuyor bile "Neden kaçak işçi çalıştırdın?" diye, değil ki bizim gibi para cezası ödesin veya haklarından mahrum olsun. 

Dönelim yine geç başvurma durumuna, İşverenin, çeşitli nedenlerden dolayı geç müracaatı özel çalışma izni alma hakkımizı kaybettiriyor demiştik. Neden işverenin hatası bizde aranıyor? O zaman Arbeitsamt, kanun ve kararnameleri önümüze koyup ilave ediyor: “Çalışma iznini işçi bizzat kendisi almakla mükelleftir. Kolaylık olsun diye, işveren işçinin ndmına çalışma izni alabilir." Bizim cevabımız; Almancayı, kanunları 


iyice bilmediğimiz için oluyor. Bilmiş olsaydık bu gibi haklardan faydalanmamak için aptal veya deli olmamız gerekirdi diyoruz. Kanunları iyice bilmiş olsaydık işçi değil, avukat olurduk. Bu Arbeitsamt tarafından kabul edilmiyor. Peki acaba işverende mi Almanca ve kanunları bilmiyor? Neden çalışma izni için geç başvuruyor ve geç kalınan süreler içinde kaçak işçi olarak bizi çalıştırıyor? O bilmiyor mu her işyeri için yeni bir çalışma izninin zamanında alınması gerektiğini. Neticede hakkımızı değerlendirmemiz engelleniyor. 

Karşılaşılan başka bir durumu ele alalım: Bir işten çıktım veya çıkarıldım. İşsizlik parası için Arbeitsamt'a başvurdum. 
Ama hemen işten çıktığım gün değil de bir gün sonra veya birkaç gün sonra başvurdum. Veyahut işsizlik parası için Arbeitsamt'a başvurmaya hiç gerek kalmadan, hemen 1-2 gün sonra başka bir yerde iş buldum. 
Toplam 5 senemi doldurduktan sonra özel çalışma izni için Arbeitsamt'a başvuruyorum. 
Çalışma sürelerini belirten kartı çıkartıp incek- s yor. Aralıksız 5 sene'Almanya'da çalışıp çalış- 


PTT emekçileri, nasıl çalışır? 


dür, amir, şef ve baş dağıtıcılar vasıtasıyla görev bölümünün en adil bir şekilde yapılması : gerekmektedir. Bu olmadığı için sonuçta dağıtıcılar, işyerinden ayrılırken, mektup çantasında farklı olarak 10,20,30,40 hatta 50 kilo mektup taşımaktadırlar. 

1- Elli dağıtıcının yapması gereken iş on dagıtıcıya yaptırılmaktadır. 

2— Dağıtıcılar arasına, politika sokulup baskı uygulanmaktadır. 


3— Daha evvel 30 veya 40 kilo yükü olan dagıtıcılara verilen servis arabası dağıtım sahasına kadar gönderilmekte iken kaldırılmıştır. Ya benzin yok, ya araba bozuk. 


4— Az çalışanla çok çalışanlar bir tutulup siyasi fikirleri işverenle aynı olanlara, geniş olanaklar sağlanmaktadır. 

5— Akrabalar ve yakınlar ya şef ya da baş dağıtıcı yapılmaktadır. 
6-Günde5 kilo mektubu 
olan dağıtıcı ile günde 50 
kilo mektubu olan dağıtıcının çalışma saali aynı tutulmaktadır. 

7 — Işgal kuvvetlerinin 
İstanbul'a geldiği yıllarda Fransızların at harası olarak kullandıkları ve Fransız doktorun "burada at yetişmez, havasız" dediği Tophane Posta Tevziat servislerinde yüzlerce kedi yaşamakta ve her an tehlike arzetmektedir. 

8— Dağıtıcılar, Tophane Tevziat Servisinde istim üzerinde çalışıp 40 
kilo çantayı alıp uzak semtlere giderek (Tünel, Sirkeci, Sultanahmet, Cagaloğlu, Sarayburnu, Beyazıt, Kumkapı gibi) halka güler yüzlü ve mutlu gözükmeye mecburdur. 

9— Herkes, semtine gelen dağıtıcı arkadaşa aldığı ücreti sorsun, yüzde 95'i ne aldığını bilmez. Hiç bir dağıtıcı maaşının az olduğunu söyleyemez, itiraz edemez. 
Memur da değildir, işçi de olamaz. Yüz emekli dağıtıcıdan 98'i emekli olduktan sonra iki veya 


üç yılda ölür. Meslek hastalığı çok yürümekten damar sertliği, kalp spaz- mı, veya damar tıkanıklığıdır. 


Tüm PTT emekçilerinin yarınları aydınlık olsun. 


Bir PTT Emekçisi 


AYDINLIK 


madığımı inceliyor. Tabii biraz evvel belirttiğimiz durum ortaya çıkıyor ve Arbeitsamt bize diyor ki; "Siz şu zamanda işten çıktığınız veya çıkarıldığınız gün hemen bize başvurmadınız işsizlik parası için. Yani bir gün dahi olsa geç başvurdunuz, Aynı şekilde işsizlik parasına gerek duymadan bir gün arayla da olsa bile o bir gün veya birkaç günlük çalışmayanın işsizlik durumu gözönüne alınarak özel çalışma izni verilmez." Sanki bizim çok paramız var, işsizlik parasına ihtiyacımız yok da paramız bittiği zaman işsizlik parasına başvuruyoruz! Neticede hakkımız, Arbeitsamt'ın haksiz takdiriyle kayboluyor. 

Başka bir gerçek misal: İşten çıktık veya çıkarıldık, tam zamanında işsizlik parası için başvurduk, işsizlik parası almaya başladık. Bir müddet sonra Arbeitsamt bize iş buluyor ve gönderiyor. O işyerine gidip bir veya birkaç gün çalışıyoruz. Ama çeşitli nedenlerden dolayı orada çalışmak istemiyoruz; Durumu yine zamanında Arbeitsamt'a bildiriyoruz. 
Arbeitsamt başka bir işyerine gönderiyor, bu sefer. orayı beğenip devamlı çalışmaya başlıyoruz., Almanya'da aralıksız 5 yıl çalışma süremiz dolüyor ve özel çalışma iznini!” almak istiyoruz, Arbeitsamt bu sefer de; “Şu tarihte bizim bizzat gönderdiğimiz işyerinde sen bir gün dahi bile olsa, o işyeri için yeni çalışma İzni olma dan kaçak çalıştın" diyor. Bu cevaba sinirlenir misiniz, güler misiniz? 
Biz güldük ve sorduk; Arbeitsamt nasıl oluyor da bizzat kendisi, bilgisi altında gösterdiği işyeri için geçeli yeni çalışma izni olmadan bir işçiyi nasıl gönderiyor ve onun kaçak çalışmasına (Arbeitsamt'ın değerlendirmesi) nasıl izin veriyor? Sonra da hatayı bizde bulup özel çalışma izni vermez? Arbeitsamt'ın da günahını biz işçiler çekeriz. 

Karşılaşılan bu gibi örnekler çoğaltılabilir. 
Bu konuda, diğerlerinde olduğu gibi o kadar çok haksızlığa uğruyoruz ki, tek tek belirtmeye kalkarsak değil gazeteye, kitaba bile sığdıramayız. 

Şimdi çeşitli nedenlerden dolayı özel çalışma izni > alamayanların karşılaştıkları durumları inceleyelim. 

Bunlardan bir tanesi, özel çalışma izni olmayan kimse, süresiz oturma izni veya imtiyazı alamaz. 


Başka bir durum; 
Şimdiki çalıştığım işyerinden daha iyi (dolgun ücret, mesleğe uygun v.s) bir iş buldum, anlaşıp yeni işyerinde çalışmaya başladım. O işyerinde geçerli yeni bir normal çalışma izni için Arbeitsamt'a başvurdum. Bir müddet sonra Arbeitsamt'tan çalışma izninin yerine, yeni bulduğum işyerinde çalışamayacağıma dair ve hemen o işten çıkmamı bildiren bir mektup alıyorum. Sebep özel çalış- 


"ma iznine sahip olmayışı- 


miz. Ve o işyeri için Arbeitsamt'ın elinde, Alman veya Ortak Pazar işçisi işsiz varmış. İstersen işi bırakma, mecbursun Arbeitsamt'ın göstereceği 


ve riza gösterdiği işyerinde çalışmaya. Mesleğin bile olsa mecbursun. Başka şehire taşınsanız da durum yine aynı. Bazen de bulduğunuz yeni işyerinin işvereni soruyor, 


özel çalışma izniniz olup olmadığını. Yoksa işe almıyor. 


Anladığımız kadarıyla burada işçi sınıfına uygulanmakta olan politika şudur: Yabancı işçilere özel çalışma iznini mümkün olduğu kadar vermemek veya zorlaştırarak bizleri istedikleri işkollarında veya riza gösterdikleri yerlerde çalıştırmak. Alman işçi sınıfı ile de rekabet yaratıp ucuz işgücü temin etmek, zor, pis, istenmeyen işler için işçi bulabilmektir. Nerede zor, pis, az ücretli, mesleksiz iş varsa ve işçi bulmakta güçlük çekiliyorsa oranın işsiz açıgını biz dolduralım. Serbestçe istediğimiz yerde, istediğimiz meslekte çalışmamızda güçlükler çıkartılsın. İşsiz kaldığınızda Arbeitsamt'ın göstereceği işyerinde beğenmezlik veya istememezlik yapamazsınız. Zira işsizlik paranız kesilir, sonra Almanya'ya neden geldiginiz sorulur, yurtdışı edilmeye zorlanırsınız. 

Yabancıların polisi de ikinci bir Arbeitsamt gibidir. Bakımlı işçi ailesi olarak gelenler oturma izni alırken pasaportlarına özel olarak damga vuruluyor, "Bu kimse yalnız otel ve lokantalarda çalışabilir"' diye. Yani bunların haricinde başka hiç bir yerde çalışamaz. 

F.Almanya'da takdir etme yetkisi mahalli idarelere verilmiştir. Maalesef bu da keyfi olarak aleyhimize uygulanmaktadır. İspatı; pratikteki uygulamaların çoğunluga-kitlelere, ne kadar ters düştüğünü görmekte ve içinde yaşamaktayız. 

F.Almanya, Birleşmiş Milletler'de, 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesini kabul edip imzalamıştır. o İnsan Hakları Beyannamesinin 23. 
maddesinin birinci paragrafı şöyle der: "Her insanın çalışmaya, Serbest meslek seçimine, makul ve tatmin edici iş koşullarına, aynı şekilde işsizliğe karşı korunmaya hakkı vardır." 
Bu bize ne dereceye ka- 


dar uygulanmaktadır? 
Cevabını size birakıyorum. 


Diğer konularda olduğu gibi bu haklarımız da hiç bir kuruluş tarafından savunulmamakta ve aranmamaktadır. Mesela Almanya'da üye olduğumuz, her ay 10-20 mark arasında aidat ödediğimiz sendikalar (DGB — Alman Sendikalar Birliği) pasif kalmakta, bize yardımcı o olmamaktadırlar. 
Ayda, yılda bir bildiri çıkartır; "okuyun, öğrenin, haklarınızı savunun" der, Sonrası işçinin kendisine kalmış mesele. DGB, Arbeitsamt'ın ve polisin uygulamalarına karşı hiç bir şey yapmamaktadır. 
Sanki onlarla anlaşmışcasına. Nerede kaldı sendikanın öncülüğü, savunuculuğu, tabii lafta. Bugüne kadar yalnız aidat ödeyen sendikalı olduk o kadar. Karşılığında bugüne kadarki sendika yöneticilerinin bizlere verdiği bir "HİÇ". Aksini 


ispatlamalarını hepimiz canı gönülden isterdik, "tabi lafla değil. 


Sonuç olarak keyfi uygulamalara ve haksızlıklara karşı topluca birlik içinde hareket etmeliyiz, kanuni yollara başvurarak sesimizi duyurmalıyız. Birlikten kuvvet doğar. 

—BİTTİ— 


AU hı A 


í 


Çağdaş zorbalık!.. 


Anarşiyi yaratanlar CHP'liler değil. 
AP'liler, MSP'liler de değil. 
Ya kimler? 


Bakın bakalım, halka kan kusturan zorbalık 


silahına acaba kimler başvuruyor? 
Kimler kahve tarıyor? 
Kimler sağa-sola bomba atıyor? 


Kimler okul kapılarını tutup, kendi gibi 


düşünmeyenleri içeri sokmuyor? 


Kimler kurtarılmış bölgeler dükalığı ku- 


ruyor? 


Kimler kurtardıkları dükalıkları haraca bağ- 


liyor? 


Velhasıl. kimler kendinden başkasına yaşa- 


ma hakkı tanımıyor? 
Kimler? 


Toplasan 45 milyonun binde birini bile bul- 


mayan silme silahlı çeteler! 


Çetelerden biri esir Türkleri kurtarmak iddi- 


asıyla düşmüş yollara. . . 


Bir diğeri güya halkı kurtarmak için dökül- 


müş sokaklara. . . 


Amaçları lafta ayrı, ama başvurdukları araç 


aynı. 


Zorbalık her ikisinin de müşterek araçları. 


Vecihi Timuroğlu haklı: 


"Kurtarılmış bölgeler demek; beş, altı adamın bedava yaşamanın yolunu bulması demek- 


ÜN 
Doğru fakat eksik. 


Hangi beş. altı hocam: hangi beş, altı? 


O devirler artık çok gerilerde kaldı. 


Eskiden her mahallenin haracını yiyen ka- 


badayılar vardı. 


Sonra o devir kapandı, mahalle kabadayılığının daha organize şekli olan gangsterlik de! 


başladı 


Her gangster çetesi kendilerine ait bölgelerin 


haracını toplarlardı. 


Bazen birbirlerinin sınırlarına tecavüz ederler o zaman da aralarında başlayan çete savaşların- 


da oluk gibi kan akardı. 
Kahveler, gazinolar taranırdı. 
Sağa. sola bombalar atılırdı. 


Aradaki benzerliğe lütfen dikkat! Bütün bu 


benzerlikler bir tesadüf müdür sizce? 


Bugün de mahalleler, bölgeler parselleniyor. 
Bugün de mahallelerin, bölgelerin haracı a- 


lınıyor. 


Demokrasi tanımayan silahlı çeteler mahalle sakinlerine gözaçtırmıyor. 

Karşı Çıkanların akibeti, Ümraniye'deki beş ` işçinin akibetinden farklı olmuyor. 

Dün bu iş kabadayılık; gangsterlik adına yapılırdı. Şimdi esir Türkleri kurtarma veya halkı kurtarma adına yapılıyor. 

Böyle olması gayet doğal. Çünkü zamanla zorbalık türü de değişiyor. 

Zamanımızda artık mahalle kabadayılarına yer yok. Olsa da onları takan yok. 

Onların yerine esir Türkleri kurtaracaklarını iddia edip de, hür Türkleri katleden; halkı kurtaracaklarını söyleyip de, halka silah çeken çeteler var!... 

Yok aslında birbirlerinden farkları. . . 

Birileri dünün, diğerleri bugünün zorbaları! 


SOLDAN SAĞA: 1) Güneşle ayın arasına dünyanın girmesiyle, aym kısmen ya da lamemen kararması olayı. 2) Sinema ve tiyatroda gece temsili - Damızlık erkek sığır. 3) 'Üst karşıtı - Sıvı yağlara, hidrojen katılmasıyla elde edilen donuk yağların genel adı. 4) Bir nota - Birinci çoğul şahıs - Tersi bir emir. 5) Haşhaş kapsülünün çizilmesiyle elde edilen, uyuşturucu maddeli sıvı - Tersi sıvı (eski dil). 6) Doğu müziğinde bir makam - Hava ve deniz seferlerini engelkeyen hava olayı. 7) Tersi 12 Mart dönemi başbakanlarından biri - Bir yerde veya ülkede oturanlarm tümü. 8) Yüzümüzün bir bölümü - Tersi incelik, görgü. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Başkasının sırtından geçi- ` nen 2) Bir tahıl - Tersi kimyada Lutesyum'un simgesi. 
3) Dil ve damağımızla algıladığımız duyu - Yazlık sahil köşkü. 4) Vücutta, hücrelerin düzensiz çoğalmasıyla meydana gelen şişlikler - Gök gürültüsü ve rüzgarla yağan kısa süreli yağmur. 5) Güvence, garanti. 6) Çok . 
olmayan. 7) Bir çoğul eki - Yardım, para yardımı (eski dil). 8) Yanık ya da iyice olmuş (yemiş) 9) Bir çeşit kalın ve kaba şayak - Bir nota. 10) Sorumluluğu olmayan. 11) Tersi Bingöl'ün bir ilçesi - 'Eğer' anlamın- da olup, çoğu zaman eğer sözcüğüyle birlikte kullanıhr. 12) Hoparlör, radyo vs. ile yapılan kısa duyuru. 


Mao Zedung 
Kültür Sanat 


ve Edebiyat 
Üzerine avom 
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İran'da bugün 


"İslam Cumhuriyeti 


halk oylaması yapılıyor .......... 


Gümbed Kavus kentinde karışıklık sürüyor N 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İranda bugün "İslam Cumhuriyeti" için halk oylaması yapılırken, Türkmenlerin bulunduğu bölgelerde karışıklık sürüyor. 

Türkmenlerin yaşadığı 
Gümbed Kavus kentinde 
20 kişinin ölmesi, 70 kişinin yaralanması ile başlayan olayların durması için Ayetullah Talegani ile yerel halk arasında görüşmeler sürüyor. 

Türkmenler, son çarpışmalarda (o kendilerine karşı kullanılan ordunun bölgeden çekilmesini istiyorlar, Türkmen temsilciler Talegani Başkanlığındaki hükümet heyetinden, Şah zamanında yüksek devlet memurlarına verilen toprakların kendi- 


1978 yılında Londra'da SAVAK 
tarafından öldürülen Ali Şeriati İran' ıda İslam hareketinin ideologu olarak nitelendiriliyor. İslam hareketi içinde Homeyni'den sonra ikinci adam 


lerine dağıtılmasını da istiyorlar. 


İSLAM 
CUMHURİYETİNE 
TEPKİLER 


Mahabad kenti dini lideri Şeyh Azizullah Hüseyni bugün yapılan "İslam Cumhuriyeti" için halk oylamasına katılmayacağını açıkladı. Hüseyni, kurulmak istenen fslam Cumhuriyetinin niteliği hakkında yeterli açıklama yapılmadığı ve 
Kürt bölgesine özerklik verileceği yeni Anayasa taslağında yer almadığı için referanduma katılmayacağını belirtti. 

Hüseyni'nin bu açıklamasından sonra, bölgede yaşayan Kürtlerin oylamaya katılmayacağı sa- 
“ulıyor. 


OYLAMA 

Ankaradaki Iranlılar ugün İslam Cumhuriyeti için "evet" ya da "hayır oyu kullanacaklar. 9- 
19 saatleri arasında yapılacak oylamaya 16 yaşın- dan büyük İranlılar katılacak. Gizli oylamadan sonra Büyükelçilikte oluşturulacak bir kurul açık sayım yapacak ve bir tutanakla neticeleri Tahran'a bildirecek. 

Bu arada İstanbul'da ve İran'ın bütün dış temsilciliklerin de oylamalar yapılacak. 
OYLAMADAN SONRA 

NE OLACAK? 

İslam Cumhuriyetinin kabul edilmesinden sonra Bazergan başkanlığındaki geçici hükümet görevini, bir Kurucu Meclise devredecek, Kurucu Meclis ise Anayasayı yapacak ve sonra genel seçimlere gidecek. 


İslam mücahitlerinin 


İçin 


a 


İran halkı "İslam cum huriyeti" için göri 

belirleyecek.” . rk yaun 


babası 


olarak sayılıyor. İslam hareketinin ideolojisini ve geçmişi öğrenmek için görüştüğümüz İranlılar Şeriati'nin "İslamın devrimci ruhunu ortaya çıkaran kişi" olduğunu ileri sürdüler. 
Şeriati İslam mücahitlerinin babası olarak da adlandırıldı: birkaç kez. Özellikle İslam mücahitleri onun görü - lerini anlatırken büyük bir titizlik gösteriyorlar. Tek bir kelimenin bile pon anlaşılmamasına çalışıyorlar. 

omeyni Komitesinde konuştuğumuz bir genç, hem İslam hem de Batı kültürüne sahip bir kişi olarak nitelendirdiği Şeriati'nin hayatını şöyle anlatmaya başladı. 

"Ali Şeriati 1930 yıllarında Meşhed'de bir köyde doğdu. Onun yetştiği yıllar, monarşi rejiminin şehirle köy arasındaki ayrımı körüklemeye, köylülerin küçük görülmesine çalıştığı yıllardı. Şeriati buna tepki olarak hayatı boyunca köye ve köylülere bağlı kaldı. Babası din adamıydı ama Şah'ın baskısı sonucu öğretmen olmuştu. Babasının, onun eğitiminde büyük rolü oldu." 

Bu sırada ülkede koyu bir faşizm hüküm sürüyor. Şah Rıza, devrimcidemokratları olduğu kadar İslam dini ve kültürüyle ilgilenenleri de hapse atıyor, tutukluyor ve sürüyor. 
1940 yıllarında Şah Rıza tahttan uzaklaştırıldığı zaman ülkede devrimci ve demokratik hareket bastırılmış, büyük bir aydın boşluğu yaratılmış durumda, 

Şah Rıza Pehlevi'nin ilk yıllarında nisbi bir özgürlük ortamı doğuyor. 
Bu sırada Marksizm ve diğer siyasi akımlar gibi İslam hareketi de 

lişme gösteriyor. Klasik İslam anayışına karşı çıkan ona yeni bir içerik kazandirmak isteyen kültür merkezleri kuruluyor. Ali Şeriati de bu feodal kültürden etkilenerek yetişior. Bu dönemde "Manevi Sosyalist 

erneği"' adlı bir örgüte de katılıyor. 
Musaddık devrildikten sonra Bazer- an ve Ayetullah Talegani'nin kurdufu "Milli Direnişin Yeniden Doğu- şu" hareketiyle ilişki kuruyor. Edebiyat Fakültesinde doktora yapıyor. 
Bu sırada esas olarak edebiyatla ilgileniyor. Pek çok kimsenin İslamı yüzeysel olarak ele aldığını düşünmeye başlayan Şeriati, İslam dinini, mantığını yöntemini ve felsefesini kavramak için incelemeye girişiyor. 
Ardından Fransa'ya giderek sosyoloji ve din tarihi üzerine doktora yapıyor. 
Daha sonra verdiği konferanslarda Batı kültüründe olan her şeyin İslam kültüründe de olduğunu, bunu ya din adamlarının ya da sömürgecilerin gizlediğini savunuyor. Fransa'da Cezayir Kurtuluş Cephesiyle ilişki kuruyor. 

GERİCİ DİN ADAMLARININ 

TEPKİSİ 

Genç mücahit, Şeriati'nin İran'a döndükten sonraki hayatını şöyle anlattı: 

"1964 unag İran'a dönen Şeriati, Meşhed Üniversitesinde ders vermeye başladı. Farklı bir İslam anlayışı oluşturmaya çalıştığı için gerejimin gerekse de dini çevrelerin tepkisini çekti. Üniversiteden atıldı. 
1967 yılında Tahran'da kurulan bir 
kültür merkezinde konferans vermeye başladı. Bu kültür merkezi Pazardan bir grup tüccar tarafından finanse edilmişti. Şeriati'nin verdiği konferanslar, özellikle gençleri etkiledi. 
Seriati'nin baskıya karşı İslamla direnilebileceğini göstermeye ve dini bir silah haline getirmeye çalışması, Şah yanlısı din adamlarının da tepkisini çekti. İslamla ilgilenen aydınlar arasında tartışma çıktı. Sonunda Şeriati'nin görüşleri üstün geldi." 

"Şeriati 1974 yılında SAVAK tarafından tutuklandı. İki yıl tutuklu kaldı. İşkence gördü. 1976 yılında serbest bırakıldıktan bir süre sonra yurt dışına çıktı. 1978 yılında Londra'da birden bire gayet esrarengiz bir şekilde öldü. Onu SAVAKın öldürdüğüne eminiz. 


i Seriati 
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Suudi Arabistan, Mısır'ın tecrit edilmesine karşı çıkınca e il e ni ek er Gi Seir Pire Mez SAA KONİ TGA, 


FKÖ, Libya ve Suriye 


Bağdat Zirvesini terketti 


İSRAİL, SİNA”DAN GERİ ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR 


© Libya askeri kuvvetlerinin Mısır sınırında faaliyet gösterdiği.bildiriliyor 


Iran 


nereye gidiyor 


| ÇİĞDEM KÖMURCUOĞLU 
| SABIT YÜRURDURMAZ 
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MÜCAHİTLERİ ŞERİATİ'NİN KAFASINDAN ÇIKARKEN GÖSTEREN BU POSTER İRAN'DA DUVARLARI 


SÜSLÜYOR. ŞERİATİ 


ŞERIATİ'NİN TEZLERİ 
Şeriati, ülkede hüküm süren monarşi rejimine ve emperyalist kültürün etkilerine karşı mücadele etmek için dinin pasifleştirici etkilerini silmeye çalışıyor. Bu nedenle İslam dinini, tarihi, sosyolojik ve siyasi açı- 


lardan ele alarak, batıl inançları ayıklamak istiyor. Bunların kurulu düzene uyulmasını istenen din adamları tarafından uydurulduğunu ileri sürüyor. İslamın dogmatizme ve durgunluğa karşı olduğunu, uygarlığa karşı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. 


İslam hareketi içinde iki eğilim 


İran'da bugün Homeyni önderliğinde birleşen İslam hareketi içinde birbiriyle çatışan iki temel eğilim var. Birinci eğilim geleneksel İslam görüşünü savunuyor ve tamamiyle dogmatik. Bu eğilimin İslam hareketini bölme tehlikesi var. Çünkü hareket içinde tartışmaya yer olmamasını, tek bir görüşün ve bakış açısının hakim olmasını istiyor. Oysa bizzat bu eğilimin içinde değişik akımlar var. 
Örneğin bu akımlardan biri Ulusal İslam Cephesinin kurulmasını savunuyor. Ulusal Cephenin de İslam Konseyine alınmasını istiyor. 
Bu akımın temsilcileri ayrıca Batı kapitalizminden yana. 


İkinci meyni'nin ve İslam ideolojisinin önderliği altında değişik bakış açılarını yansıtmasını savunuyor. 
Bu eğilim İslam hareketini geliştirmek için dostça bir tartışmadan yana, 


eğilim, hareketin Ho- 


İslam hareketi içinde ekonomi konusunda yaygın olarak savunulan görüş yoğunlaşmamış, tekelleşmemiş bir sanayinin kurulması. Hareketin feodal ideolojisinden kaynaklanan bu görüş, her şehirde bağımsız küçük küçük sanayi merkezlerinin kurulmasını öngörüyor. Her fabrikada her işletmede kurulacak konseyler üretimin biçimine ve cinsine karar verecek. 

İslam hareketinin en büyük çıkmazı, insanı ve İslam toplumunun kurulmasını ele alışında ortaya çıkıyor. İslam toplumuna doğru ilk adım olarak insanın iç çelişmelerini yani kendisiyle idealist ideoloji arasındaki çelişmeyi çözmesi isteniyor. Süreç ve pratik içinde kendisini eleştirerek her türlü bireycilik, materyalizm ve diğer (o ideolojilerden arınması savunuluyor. Bu noktada idealist ideoloji toplumun maddi yapısıyla tam bir çelişmeye düşüyor. 


MÜCAHİTLERİN BABASI OLARAK NİTELENDİRİLİYOR. 


Şeriati'nin öne m ikinci görüş Mehdi'yi ya da 12. İmamı beklemekle ilgili. Şiiler son imamin kaybolduğuna ve bir gün ortaya çıkarak kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Şeriati, hiç bir şey yapmadan beklemek anlayışına karşı çıkıyor. 
İmamın gelmesi için gerekli şartları yaratmak üzere mücadele etmek gerektiğini savunuyor. Rejim için çalışan mollaların toplumun gelişmesini frenlediklerine inanan Şeriati, bütün müslümanların toplumsal mücadelede sorumluluk alması gerektiğini ileri sürüyor. En iyi İslam toplumunun, mollaların olmayacag bir toplum olduğunu savunuyor. Kadınların toplum hayatının her alanına katılma hakkı olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların da görevinin mücadele etmek olduğunu belirti- 


or, 
DİNE KAZANDIRILMAK 
İSTENEN DEVRİMCİ GÖRÜNÜM 
Ali Şeriati İslam ideolojisine bilimsel bir görünüm kazandırmaya çalışmış bir kişi. İran halkının çektiği acıları görmüş, buna bir çıkış yolu aramış. Halkı harekete geçirmek, ve .mücadeleye sevketmek istemiş. 
Ama İran'da hüküm süren baskı şartları, her türlü siyasi akımın ağır baskılarla karşılaşması ve yasaklanması onu idealizme m Kurtuluşu İslam dinini bi faee ne meini e ona devrimci bir içerik kazandırmaya çalışmakta aramış. İran toplumunur yapısı, halkın yüzde 90'ının Şii ol ması, ne kadar ağır baskı olursa ol sun dinin ve camilerin yasaklanama ması böyle idealist bir teorinin geliş mesi için elverişli bir zemin yaratmıştı. 


Yarın:Islam Mücahitleri 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İsrail ile ayrı bir barış anlaşması imzaladığı gerekçesiyle Mısır'a karşı alınacak olan "Cezai önlemleri'' karara bağlamak üzere toplanan Bağdat zirvesi, Suriye, Libya ve FKÖ heyetlerinin toplantıyı terketmeleri yüzünden yarıda kesildi. Son olarak Cibuti heyetinin de katılmasıyla bir araya gelen 19 Arap ülkesi. Mısır'a karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlığa düştü 


ARAFAT: MISIR'A VE 
ABD'YE AMBARGO 
UYGULANSIN 


Batılı ajanslar, Suudi Arabistan'ın o Mısır'ı tecrit eden bir kararıonaylamayacağının anlaşıldığını belirtiyorlar, Suudi Arabistan'ın, Mısır'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisine açıkça karşı çıktığı gelen haberler arasında yer a lıyor. Konferansa yakın bir Arap kaynağı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının "Daha zirvenin başında böyle bir yaptırım kararı alınırsa, geriye müzakere edilecek ne kala cak ki?' dediğini aktardı. 
Bu tutumun açıkça ortaya çıkması üzerine, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat toplantıyı terketti. Arafat, toplantıdan ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Enver Sedat'a karşı girişilecek harekette kesin bir tavır alınana kadar FKÖ' 
nün zirveden çekildiğini" bildirdi. 

Arafat (açıklamasına devamla şunları söyledi: Zirveye katılan bakanlar, "haince bir barış komplosu düzenleyen Amerika Birleşik Devletlerine karşı sert önlemler almaktan çekiniyorlar. Bu yüzden zirveyi terkediyoruz."' 

Bu arada, Arafat'ın sadece Mısır'a değil, ABD'- ye de ekonomik ambargo uygulanması talebi, 
Arap ülkelerinin çoğun luğu tarafından benim senmedi. 

FKÖ heyeti zirveden çekildikten sonra, onun 


LONDRA (AA) 
İngiltere'de muhalefetin verdiği güvensizlik önergesi 310 red oyuna karşı 311 oyla kabul edildi. 1974 yılından bu yana ülkeyi yönetmekte olan 
Callaghan'ın oİşçi Partisi hükümeti düştü. 
Muhafazakar Parti 
Başkanı Margaret 
Thatcher'in verdiği önergede azınlık İşçi Partisi yönetiminin ülkeyi yönetmede gücünü ve güvenilirliğini yitirdiği belirtiliyor. 

Hükümetin son olarak işçi ücretlerinin yüzde 5 oranında dondurulması önerisi sendikalarda tepki yaratmış, İşçi Sendikaları Kongresi hükümetin bu isteğini reddetmişti. 
Bunun yanı sıra ülkede süren grevler, hükümeti önemli ölçüde yıpratmıştı. 

James Callaghan hükümeti , 1924 yılından bu yana İngiltere'de güvensizlik oyu alarak düşürülen ilk hükümet. Hükümet, liberallerin, İskoçyalı milliye. çilerin ve Kuzey İrlandalı pro- 


testanların Margaret Thatcher'in öner; “sini desteklemeleri SONUCU düştü. 


İşçi Partisi, 1974 yılında yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti'ye karşı farklı oy alarak iktidara geldi. Ancak son iki yıldır azınlık hükümeti olarak iş başındaydı. 


bu tutumunu destekleyen Suriye ve Libya heyetleri de toplantı salonundan ayrıldılar, Resmi Irak haber ajansı Libya heyetinin FKÖ ile birlikte toplantıdan ayrıldığını bildirirken, Suriye heyetinin zirveden çekildiğini belirtmedi. 

Bağdat'tan gelen son haberlere göre, halen bazı Arap heyetleri Suudi Arabistan ile FKÖ'nün arasındaki gerginliği gidermek amacıyla arabuluculuk faaliyetleri yürütüyorlar. 

Zirvede Mısır'a karşı alınacak tutum konusundaki anlaşmazlıklar he nüz iyice ortaya çıkmamışken, Irak Dışişleri Ba- 


kanı Sadun Hammadi, 
Mısır'a uygulanması tasarlanan ekonomik ambargonun niteliğini kararlaştıracak bir ekonomik zirve önerdiği bildiriliyor 


SUUDİ ARABİSTAN 
DIŞİŞLERİ 
BAKANININ 
AÇIKLAMASI 


Faysal, İsrail'le ayrı bir barış anlaşması imzaladığı için Mısır'a karşı yaptırımlar , uygulanmasını kaygılya karşıladıklarını bildirdi. El Faysal, geçtiğimiz Kasım ayında 
Arap zirvesinde alınan kararların derhal uygulanmasını da onaylamadıklarını belirtti. 


Begin ile ayrı bir barış anlaşması imzaladığı gerekçesiyle Mısır'ın Arap dünyasının dışına atılamayacağını, böyle bir girişimin Arapların çıkarlarma ters düşeceğini söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Mısır' 
ın Arap aleminden soyutlanması uluslararası ilişkileri de olumsuz yönde etkileyebilir" dedi. 


SEDAT, LİBYA'YI 
UYARDI 


Washington'dan ayrılmadan önce Andrews hava üssünde gazetecilere bir demeç veren Mısır 
Devlet Başkanı Enver Sedat, kendisine yeni ulaşan bilgilere göre, Libya 


tiğimiz haftanın sonunda Mısır sınırında bazı askeri faaliyetlere giriştiğini açıkladı. Suriye'nin de Libya'ya yeni uçaklar gönderdiğini söyleyen 
Sedat, Kaddafi yönetiminin bu eylemini kınarken şöyle konuştu: "Al bay Kaddafi'nin 1967'deki olaylardan sonra yeni bir savaş harekatına girişeceğini sanmıyorum. 
Ancak bu ülke,Sovyetler Birliği tarafından kışkırtılabilir. Kaddafi savaş politikasından vazgeçmelidir." 
İSRAİL GERİ 
ÇEKİLİYOR 


Kudüs radyosunun dün akşam yaptığı yayın- 


"da, İsrail askeri birlikleri- 


nin, El Ariş Kentinde başlattıkları geri çekilme eylemini sürdürdükleri, bildirildi. Radyo haberi- ne göre, kentteki "'bazı unsurlar", "Biz barışın kurbanı olmak istemiyoruz.. diyerek, İsrail birliklerinin geri çekilmesine karşı çıktılar. Ancak her- 


Suudi Arabistan Dışiş leri Bakanı Emir Suut El 


askeri kuvvetlerinin geç- 


MISIR-İSRÂİL BARIŞ ANLAŞMASININ YANKILARI 


ÇAVUŞESKU, FİLİSTİN 
HALKININ MEŞRU “ 
HAKLARIN.N 


hangi bir olay meydana gelmedi. 


TANINMASINI İSTEDİ 


©FKÖ, AET'nin kendisini tanımasını istedi 


AJANSLAR 


Resmi Agerpress Ajansının bildirdiğine göre, Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku, Mısır — İsrail Barış Anlaşmasını değerlendirirken, "Şimdi esas mesele, işgal altındaki bütün toprakların boşaltılması ve Filistin halkının bütün imeşru hakları 


l min gerçekleşt dedi, 


İSLAM KONFERANSI 
ÖRGÜTÜ'NÜN BİLDİRİSİ 

İslam Konferansı Örgütü'nün Cid- de'deki merkezinden yayınlanan bir bildiride, Genel Sekreter Ahmet Kerim Dacani, görüşünü şöyle açıkladı: “İsrail -- Mısır Anlaşmasından beklediğimiz, Mısır topraklarının işgaline son verilmesidir.” 

Bildiride, 1947 yılında işgal edilen diğer Arap toprakları Batı Şeria, Gazze, Golan tepeleri ile Kudüs'ün boşaltılması gerçekleşmedikçe ve Filistin halkının ulusal hakları tanınmadıkça barışın toptan ve adil olmayacağı açıklanıyor. 

FKÖ Bürksel Bürosu tarafından yayınlanan bir bildiride 'Dokuzların şimdiye kadar havada kalan ricalarla yetindiği söylenerek, Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını sağlamak için somut önlemler alma zamanı gelmiştir. 

Arap topraklarının işgaline karşı işbirliğinin zorunlu olduğuna dikkat çeken bildiride şunları belirtiyor: 


İ 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e Waldheim, uluslararası görüşme istiyor | 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“Avrupa aciz değildir. Diplomatik ve ekonomik carelere sahiptir." 
BEGİN'İN KONUŞMASI 

İsrail Başbakanı Menahem Begin, 
28 Mart akşamı Washington'dan ayrılmadan önce, Amerikan Yahudi örgütlerinin temsilcileri önünde yaptığı bir konuşmada Kudüs'ün ilelebet İs- 
78: başkenti olarak kalacağını öne sürdü, 

Önümüzdeki hafta Kahire'ye yapacağı ziyaret konusunda bilgiler veren Begin, "İsrail Devletinin varlığının güvence altına alınmasının gerekli" olduğunu iddia etti. Begin, Amerikan Yahudi Örgütlerinin İsrail'e daha fazla mali yardımda bulunmasını isterken de şunları söyledi: "Şimdi barış yaptık. Artık İsrail'de, fakirlik ve sosyal adaletsizlikle mücadele etmeliyiz. 

WALDHEIM'IN AÇIKLAMASI 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Mısır — İsrail Barış Anlaşmasını, Orta Doğu'da kalıcı bir anlaşmanın izlemesi gerektiğini söyledi. Özellikle kilit durumdaki Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Waldheim, bu amaçla çok .araflı bir Cenevre Konferansı düzenlenebileceğini söyledi. 

Şimdi imzalanan anlaşmanın Filistin sorununa bir çözüm getirmediği görüşünü savunan Waldheim, uluslararası görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü. 


ILTİCA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE Bir Sovyet genci Moskava'daki ABD Büyükelçiliğinde bomba ile intihar etti 


Polisler önceden bo- 


MOSKOVA (AA) 
Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinde, ABD' 
ye sığınnıa hakkı isteyen bir genç, isteğinin reddedilmesi üzerine vi uduna bağladığı bir bombayı patlatarak intihar etti ve bir büyükelçilik personelinin yaralanmasına yol açtı. 

Olayla ilgili gelişmeler şöyle oldu; 

Çarşamba günü Türkiye saati ile 22'de ABD'ye sığınma hakkı talep eden bir Sovyet genci, isteğinin reddedilmesi üzerine vücuduna sarılı bir bombanın bulunduğunu, 
ABD'ye göç hakkı tanınmazsa bombayı patlatacağını söyledi. ABD ve Sovvet yetkililerinin gen- 


ci ikna için yaptıkları görüşmelerin bir sonuç vermemesi üzerine, bombalı gerç Büyükelçilik binasının kuzey kesimindeki Konsolosluk bölümüne geçerek, bu bölümü işgal etti 


Tehlikeyi azaltmak amacıyla konsolosluk binasının bu bölümü süratle boşaltıldı. Bu arada Amerikan deniz piyadeleri. ziyaretçilerin içeri girmesine engel olmak amacıyla elçiliğin kuzey kapısını tuttular 


Elçilik katibinin bütün ikna çabaları sonuçsuz kalınca, Büyükelçi- nin de isteği ile binaya Sovyet polis kuvvetleri girdiler. 


şaltılmış bulunan binaya gözyaşartıcı bombalar attı. Bunun “üzerine binayı işgal altında tu- tan. Sovyet genci, belindeki bombayı patlattı. 
Bazı görgü tanıkları binaya giren Sovyet polisinin gencin üzerine ateş açtığını, bombanın da bundan sonra patladığını bildirdiler. 


Bombanın patlamasından sonra ağır yaralı olarak ele geçirilen genç hastaneye ka'dırılrken yolda öldü. 


Sovyet o gencini uzun süre ikna için uğraşan elçilik katibi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 


30 Mart 1979 


ĀTI SCi end ik aaa 


MHP'Ii genel başkana karşı olan muhalefet, bugün ortak toplantı yapıyor 


Basın-iş Genel Kurulu yarın yapiliyor 


j 


AA 


© Genel Kuruldan önce yapılan Ankara 


hareketi, yönetimi kazanmıştı 


ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Basın- 
İş Sendikası Genel Merkez Genel Kurulu yarın Ankara'da toplanıyor. 
Sendikanın MHP'li Genel Başkanı İsmail Özkan'a karşı çeşitli şubelerde sürdürülen muhalefet hareketi bugün Ankara'da 


ortak bir toplantı yapa- 


Basın-İş 


Istanbul Şube Başkanı: 


“Mücadelemizde, ne içe dönük, ne de dışa 


uyduluk 


olmayacaktır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Basır:f$“İstanbul Şube Başkanı Hasan Tufan, yarın Ankara'da toplanacak olan Genel Merkez 
Genel Kurulu ile ilgili görüşlerini gazetemize açıkladı. Tufan açıklamasında şöyle dedi: 

“Şubeler olarak bizden önceki yönetimlerin emekçilerden kopuk, üst düzeydeki çalışmaların- dan şikayetçiydik. Bu yüzden başlattığımız hareket en azından bir sosyal-demokrat harekettir. 
Fakat Basın-İş siyasi partilerin uydusu olmaktan ziyade, işçi sınıfının mücadelesini verecektir. Parülerin felsefeleri kesinlikle bizi bağlamayacaktır. Mücadelemiz bilinçlidir, sınıf mücadelesidir. 
Bizim bu mücadelemizile, ne içe ne de dışa dönük bir uydu olmayacaktır. 

"Basın-İş'in o bugünkü yönetimi, çıkarları sözkonusu olduğundan, geçmiş dönemde ilerici arkadaşlara bazı baskılar yapmışlardır. Fakat gruplar halinde eğitilen işçiler, bu çıkarcıların amaçlarını öğrendikten sonra eski sendikacıları değiştirmek için bir dayanışma içine girmişlerdir. 

"Genel Merkez yönetimine seçilirsek, tabanın sorunlarını günümüz şartlarına göre ele alıp değerlendireceğiz. Yönetimle tabandaki emekçiler arasındaki kopukluğu gidermek için, ekonomik gücümüz paralelinde üyelerimizi eğitmeye çalışacagız. Tüm çalışanları, ülke sorunlarıyla da en yakım- dan ilgilenebilecek bir duruma getirmek çaba- 


rak Genel Başkan adayını belirleyecekler. 


Basın-İş'in o bugünkü 
Genel Başkanı İsmail özkan'ın MHP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda MHP Çankaya İlçe Teşkilatı yöne- 


teşkilat içinde uzun bir süredir o huzursuzluklara yol açıyordu. Bu yüzden Basın-İş içinde MHP' lilere karşı bir mücadele başladı. 

"Yenileşme hareketi" 
olarak başlayan bu mücadele sonucu önce Anka- 


ticisi olduğu biliniyor. ra Şube yönetimi dev-MHP'li Genel Başkanının rildi. Hüseyin Düzgün Şu- çeşitli uygulamaları be Başkanlığına seçildi. 


Daha sonra 2 Martta yapılan İstanbul Şube Genel Kurulunda da Rebi Şenkartal (o Başkanlığındaki Şube yönetimi devrilerek yerine Hasan Tufan Oo başkanlığındaki liste seçildi. Bu arada Genel Kurullarını daha önce yapmış olan Mersin ve Eskişehir şubelerinin de MHP'ye kesin olarak karşı oldukları ve sendika içindeki "Yenileşme 


Hareketi"'ni destekledikleri biliniyordu. 
Böylece o "'Yenileşme 


Hareketi, Basın-İş'in üye bakımından en kuvvetli olduğu şubelerde etkin hale gelmiş oldu. Öle yandan Basın-İş'in Adana ve İzmir Şube yönetimlerinin de, Genel Merkezi destekleyenler ve desteklemeyenler olarak ikiye bölündükleri ii *ŞUBELERDEN 
GELECEK DELEGE 
SAYISI 

Basın-İş Merkez Genel Kuruluna, 77'si sendikanın 6 şubesinden, 33'ü de tabii delege olarak toplam 110 delege katılacak. Delege bakımından en kalabalığı 31 delege ile Ankara Şubesi. Daha sonra 18 delege ile İstanbul Şubesi geliyor. Diğer şubelerin delegelikleri ise şöyle: Mersin Şubesi: 10, Eskişehir Şubesi 6, İzmir Şubesi 6, Adana Şubesi 
6 delege. 

Basın-İş'te MHP'ye karşı çıkan sendika şube başkanları ve delegeler bugün Ankara'da bir basın o toplantısı yaparak 


dönük 


sındayız. İşverenin işçi üzerindeki baskısının yar 


nı Sıra, bizden önceki 

sendika (o yöneticilerinin Genel Başkan adaylarını ıkarsal baskıları neti- belirleyecekler. Yarınki si o n Genel Kurulda şimdiki 


cesinde işçi sınıfına yapılan çağ dışı uygulamaları da ortadan kaldırmaya kararlıyız." 


Çimse-İş İstanbul 


Genel Başkan İsmail Özkan'ın yeniden seçilme şansının hiç olmadığı bildiriliyor. 


, İstanbul ve diğer bazı şube seçimlerinde muhalefet 


T MES 
Basın-İş Ankiğrü Paskan: "Mücadelemiz, 
MHP ve yandaşlarına karşıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 

Basın-İş Ankara Şube Başkanı Hüseyin Düzgün yarın yapılacak Genel Merkez Genel Kurulu ile ilgili 

görüşleriniyazetemize açıkladı. Hüseyin Düzgün açıklamasında Genel Kuruldan sendikamız daha güçlü olarak çıkacaktır. Çünkü biz işçilere, tabana güveniyoruz. Kollektif bir çalışma içerisindeyiz. Yeni bir Genel Başkan adayımız olacak. Bir ekip olarak seçimlere yeni bir listeyle gireceğiz" dedi. 

Eski şendika yönetimini eleştiren Ankara Şube Başkanı şunları belirtti: 

“Mücadelemiz işçi sınıfı içerisinde kargaşalık yara- tan MHP ve yandaşlarına karşıdır. Şimdiki sendika yönetimi basın emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenme miştir, Biz sınıf ve kitle sendikacılığı yapacağız. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm işçilerin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Sendikal mücadelemizi bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle birleştireceğiz." z 

Eğitim sorununa da değinen Hüseyin Düzgün "İşçilerin ekonomik sorunlarıyla öncelikle uğraşacağız. 
Mesleki ve sınıfsal planda bir dizi eğitimler yapacağız. 
Basın emekçilerinin çözülmemiş sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz" dedi. 

İşçi sınıfı içerisinde bölücülük yapanlara da karşı olduğunu belirten Hüseyin Düzgün "Sınıf ve kitle sendikacılığını savunarak işçileri fikirlerine göre ayırmak yanlıştır. İşçi sınıfı bir bütündür. Bu bütünlüğü bozmaya yönelen düşüncelerle mücadele edeceğiz. 
Son seçimlerden sonra şubemize bir canlılık kazandırılmıştır. Bunu devam ettireceğiz. Şubelerimiz bizimle bizde onlarla ortak hareket edeceğiz" dedi. 
Ankara Şube Başkanı, Genel Kurulda yeni yönetimin işbaşına geleceğine inandığını sözlerine ekledi. 


Şube Sekreteri Hasan İbiş: 
í geçim indirimi, 


asgari ücret 


seviyesine çıkartılsın 


Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplandığı şu günlerde asgari ücretin vergi dışı kalması yönündeki isteklerde kamuoyunda yoğunluk kazanmaktadır. Bu arada Çimse-İş Sendikası İstanbul Şube Sekreteri Hasan İbiş'te gazetemize konu hakkında görüşlerini açıklayarak adaletli bir vergi yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi. 
Hasan İbiş'in açıklaması şöyledir: 

1977 genel seçimlerinde İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından DİSK, kayıtsız şartsız, CHP'yi destekleme kararı almış, diğer konfederasyonlar bağlayıcı karar almamalarına karşın işçi kesiminin büyük çoğunluğu ve kamu görevlileri CHP'yi desteklemiş, hem kendi oyunu ve hem de kanalize edebildiği oyları bu parti lehine kullanılmasını sağlamıştır. 


Türk işçisi ve kamu ücretlileri halen tatbikatta bulunan vergi yasalarının adaletsizliğinden kurtulmanın CHP saflarında birleşmekle mümkün olacağını ummaktaydı, bunu ummakta da özellikle işçiler` haklıydılar. Çünkü bugün işçi kesiminin 
güvencesi olan ve 1963 yılında yürürlüğe giren 274 
sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Grev ve Lokavt Kanunlarının hazırlanmasında ve yasalaşmasında büyük emeği geçen o zamanın CHP'sine ve 


KAPI-IŞ GENEL BAŞKANI: "Kapıcı ve kalorifercilerin sağlık koşullarıyla ilgilenilmiyor” 


ANKARA(AA) 

Kapı ve Kalorifer İşçileri Sendikası Kapı-İş Genel Başkanı Emrah Özmen basına bir açıklama yaparak kapıcı ve kalorifercilerin sağlık koşullarına uygun olmayan barınaklarda ölüme terk edildiklerini söyledi ve bu durumun bir an önce düzeltilmesini istedi. 

Emrah Özmen, uzun süredir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgililerini, kapıcı ve kalorifercilerin yaşam koşullarının çok kötü olduğu yolunda uyardıklarını, ancak bugüne değin bu konuda olumlu hiç bir adımın atılmadığını bildirdi. 

Kapı-İş Genel Başkanı açıklamasında devamla sendika üyelerinden bir işçinin çalıştığı apartman yöneticisine iki ay önce vizite kağıdı için başvurduğunu, yöneticinin ise bunu yalan beyan olarak kabul edip vizite kağıdı vermediğini kaydetti ve bu üyelerinin çalıştığı apartmanın bodrum katındaki evinde ölü olarak bulunduğunu söyledi. özmen daha sonra şöyle dedi: 

"Türkiye'de tahminen bir milyona yakın kapı ve kalorifer işçisi bulunmaktadır. Ve bu işçilerin gelecekleri de meçhuldur " 


Çalışma Bakanına inançları tamdı. Bugün ise CHP tek başına iktidarda ve o zamanın Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit ise bu Hükümetin Başbakanıdır. İşte işçilere ve ücretlilere daha adaletli bir vergi yasasının hazırlanıp çıkarılacağı umudunu veren kaynak da budur. 

Şu günlerde Millet Meclisi gündeminde olan yeni vergi tasarısı görüşülürken işçi ve ücretlilerin umut bağladığı CHP ile onun hükümetine ve bu hükümetin Başbakanına vergi adaletini sağlayıcı büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 

Şöyle ki: Asgari geçim indiriminin asgari ücret seviyesine getirilmesi tüm işçi ve ücretlilerin sabırsızlıkla beklediği bir karardır, bunun gerçekleşmesini ana muhalefet partisi AP'de istemektedir. Demek ki CHP'nin tabanını memnun edecek bir karara muhalefet de evet demeye hazırdır. 

Bunu gerçekleştirerek CHP'nin milyonlarca seçmenini hayal kırıklığına uğratmaması lazımdır. 
Geçmişi unutmayan Türk işçisi şayet asgari geçim indirimi asgari ücret seviyesine çikarılırsa ki bunu ummaktadır bu tarihi kararı da unutmayacak ve CHP gelecekte bu oy potansiyelini yine yanmda bulacaktır. Aksi halde Nasrettin Hoca gibi bastığı çok sağlam dalı kesmiş olan bir CHP'ye ve onun hükümetine şahit olacağız. 


EKİ İŞÇİLERİNİN 
PARALARI ÖDENDİ 


@ İşçilerin birikmiş diğer hakları da, önümüzdeki 


günlerde verilecek 
ZONGULDAK 5ZEL) 


Ereğli Kömür İşletmesinde (EKİ) çalışan maden işçilerinin sözleşme 


farkları Çarşamba 


Pazartesi 


günü ödendi. 


günü üretimi rarak direnişe geçen işçiler, İşletmenin paralarını çarşamba günü ödeneceğine dair söz vermesi üzerine yeniden çalışmaya başlamışlardı. 


Zonguldak Maden İşçileri Sendikası (ZMİS) Genel Başkanı Mehmet Tezer ise salı günü paraların verilmeyeceği şeklindeki bir haber üzerine istifa etmiş, ödemelerin yapılacağı anlaşılınca istifasını geri al- 


durdu- mişti. 


İşçilerin birikmiş diğer haklarının da önümüzdeki günlerde verileceği belirtiliyor. 


Kıbrıslı Rumların Kıbrıs sorunu konusundaki görüşlerini aktardıktan sonra şimdi de Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Alpay Durduran ve Nejat Konuk' un görüşlerini yayınlamaya başlıyoruz. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde Kıbrıs sorununun geçmişi, bugünkü durumu hakkındaki değerlendirmeleri ve sorunun çözümüne ilişkin önerilerini aldık. Önce Toplumcu Kurtuluş Partisi Lideri Alpay Durduran'ın sorularımıza verdiği cevapları yayınlıyoruz. 


ERE 


Erdoğan Özbalıkçı: Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında 1950'lerde baş layan çatışmanın kaynağı nedir? İngi lizlerin bu Çatışmadaki rolü nedir? 

Alpay Durduran: Bu soruya cevap vermeden önce, dikkate almamız gereken bir husus var; Kıbrıs bugün ikiye değil üçe bölünmüştür. 1950'lerdeki ve 


hatta daha önceki olaylar bu sonucu doğurmuştur. 
Kıbrıs sorunu, Yunanistan'ın Orta 


Doğu'ya uzanma ve yeni toprak kazanma girişimlerinin, Rum toplumuna be nimsetilmesiyle başladı. 

Aslında Kıbrıs'ta sorun 1950'lerde ine vardı ve olacaktı. Çünkü Kıbrıs ngilizlerin bir sömürgesiydi ve devrin en büyük gücünün askeri üssü durumundaydı. Dolayısıyla Yunanistan'ın emel leri Kıbrıs sorununu, Kıbrıs sınırları dı- 


Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak EOKA örgütü Enosis'te ısrar ediyordu. Rum kesiminde EOKA faaliyetlerini sürdürürken, Türk kesiminde de TMT gelecekteki çatışmalara hazırlanıyordu. Bu arada idari işlerin paylaşılması konusunda Türkler ve Rumlar arasında görüş ayrılıkları başgösterdi. Bu durum Kıbrıs'ı karıştırmak isteyen güçler için de fırsat yarattı. 20-21 Aralık 1963'te iki sivil Türk'ün öldürülmesi Türklerle Rumların arasnda yeniden şiddetli çatışmalara yol açtı. Daha sonraki günlerde çatışmalar hızla artarken yıllardır bir arada yaşayan Türk ve Rum köyleri birbirinden ayrıldı. 1964 yılında da süren çatışmalardan sonra 1965 yılında adada artık Türklerin ve Rumların oturdukları bölgeler büyük ölçüde birbirinden ayrılmıştı 

FAŞİST GÜÇLER 
TOPLUMLARARASI 
ÇATIŞMALARI KöRÜKLEDİLER 

Bütün bu çatışmaları yaratanlar iki milliyet içinde de Kıbrıs'ı Türkiye'nin veya Yunanistan'ın ilhak etmesini isteyen faşist güçlerdi. Aslında yüzyıllardır bir arada yaşamış iki milliyetin de bir çıkarı yoktu bu çatışmalarda. Ancak çatışmalar kısa sürede iki halkı bir arada yaşayamaz duruma getirdi. 

İki halkı birleştirebilecek ve bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurabilecek güçler zayıftı. Rumlar içinde öteden beri işlenen Enosis fikri yaygındı ve bu durum EOKA'nın faaliyetlerini kolaylaştırıyordu. Türkler içinde yurtsever unsurlar ise daha başlangıçta ya ortadan kaldırılarak, ya da etkisiz hale getirilerek susturuldular. Komünist olduğunu söyleyen Rum AKEL Partisi ise hararetli bir şekilde Enosis'i savunmaya devam ediyordu. AKEL'in yayın organı Haravgi Gazetesi 27 Kasım 1966'da şunları yazıyordu: 

“Kurulduğu günden beri AKEL, kendi kaderini tayin etme ilkesi yoluyla, en temel istek Yunanistan ile milli restorasyonun, yani Enosis'in mücadelesini vermektedir." 

AKEL'İN OYNADIĞI ROL 

Bu olumsuz şartlara rağmen 1967' lerden sonra iki halk arasındaki çatışmalar önemli ölçüde azaldı. 1970'lere doğru Türkler ve Rumlar arasında Kıbrıs'ta barışın tekrar kurulması isteği iki halk arasında da gittikçe güç kazandı. 
Çatışmalardan zarar gören, köylerini terk eden halk barış istiyordu. EOKA eskisi kadar etkili olamıyordu. Bu şartlarda zaferin ancak "Yunanlı kardeşleri- nin yardımı ve kudretli Sovyetler Birliği'nin desteği ile" kazanılacağını söyleyen AKEL Partisi iki halkın birleşmesini engelleyen tayin edici bir rol oynadı. 

AKEL Lideri Papayuannu 4 Ekim 

1973 tarihinde To Vima Gazetesine verdiği demeçte şunları söylüyordu : * “AKEL her zaman problemin en iyi çözüm yolunun, Kıbrıs halkının egemen bir halk olarak kendi geleceğine kendisi nin karar vermesi olduğunu savunmuştur. Kendi kaderini tayin ilkesinin uygulanması halinde AKEL, halkı Yunanistan'la birleşmesi için oy vermeye çağıracaktır." 

AKEL'in "kendi kaderini tayin" adı altında Enosis'i savunarak, Kıbrıs'ta iki halkın birliğine ve bağımsız bir Kıbrıs'a 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


o : 


© İngilizler, iki toplum arasındaki çelişkiyi büyütmek için Türk toplumunu kullandı 


© 1950'lerde Kıbrıs'ta mevcut sömürge durumundan dolayı 


anti-emperyalist bir hareket doğacaktı 


Durduran; 


a 


(Aydınlık E J 


Alpay m A 


şında başlatan bir olay oldu. 

Kıbrıs'ta mevcut sömürge durumundan dolay: anti-emperyalist bir hareket doğacaktı. Kıbrıs sorununun, Yunanistan'a ilhak amacıyla başlaması soruna şovenizmin de bulaşmasına neden oldu. İngiliz emperyalizmine karşı hareket, aynı zamanda Yunanis tan'ın çıkarları doğrultusunda ilhakla (Enosis) beraber yürütüldüğü için sorun saptırıldı. 

Bundan yararlanan İngilizler, aynı ulusal duyguları paylaşan Türk toplumunu güçlendirerek kendilerine karşı gelişen EOKA hareketini durdurmaya çalıştı 

İngilizler, iki toplum arasındaki bu çelişkiyi büyütmek için Türk toplumunu kullanırken, aslında soruna sınıfsal açıdan bakması gereken, AKEL de Rum şovenizmi doğrultusunda hareket etli, EOKA hareketi, halk dalkavukluğuna boyun eğen AKEL tarafından da desteklendi 

Bir adada birbirinden farklılaştırılmış iki toplum, iki ulusun da etkilerine açık bulunduğuna göre, yabancı güçlere karşı mücadelede çok dikkatli davranmak gerektiği ve diğerinin en azından iti raz etmesinin önüne geçilmesinin gerektiği tamamen unutularak emperyalizmin oyununa gelindi. 

E.Ö: 1950'lerde, Kıbrıs Türklerinin, 


Kıbrıs sorununa bakışı neydi? 


KIBRIS BUGÜNE NASIL GELDİ? 


doğru ilerliyor 


, Şovenizmi destekledi 


AD: 1950'lerde Türkiye soğuk sava şın bir aracı olarak kullanılıyordu. İngiliz emperyalizminin sağlam bir müttefikiydi. Kıbrıs sorununa da bu gözle baktı 

Türk toplumuna da benimsetilen "taksim" tezi bu görüşle hazırlanmıştı. Ancak, güçlü bir devlet karşısında böyle önemli bir sorunu, ulusal çıkarları savunmak olanaksızdı. Nitekim 


"taksim" oldu ama ada Kıbrıslılarla İngilizler arasında taksim edildi. 
Kıbrıs Türklerine "taksim" tezi 


benimsetildiğine göre elbette ki buna paralel olarak örgütlenmeye gideceklerdi. Böylece Türklerin ulusal çabaları Rumların politikaları dolayısıyla (Enosis İsteği) emperyalizmin doğrultusunda gelişti. 

Bunun İngilizlerin istediği düzeyde olması için de Türklerden "'yardımcı'polis” ve Kıbrıs Türklerinin "komando" dediği jandarma görevlilerini kurdular. 

Bu gelişmeler Türk toplumunda işsizliği giderici etki yapıp, emekçilerin yozlaşmasına hizmet ettiği gibi, tüketim eğilimlerini körükleyerek gelecekte de kapitalizmin uluslararası pazarının sadık bir üyesi olmaları desteklenmiş oldu. 


YARIN: Kıbrıs'ta çatışmalar nasıl başladı? 


974 müdahalesi ve sonucu 


e Sovyetler, Türkiye'nin Kıbrıs”a müdahalesine "yeşil ışık” yakanken "tarihi bir fırsat” ele geçirdiğini düşünüyordu © Müdahale, Türkiye'yi sonu gelmez bir girdabın içine sürükledi 


—- 2 hücumbot batırdık ey - Yunanistan’ da isyan çıktı 


TURK ASKER KUTLANIYOR... - > Freit, Tirk Silahlı Kavvetleri amına Sincar’, öperek katladı “Zafer...Zafer” diye veriyordu. Aynı gazetelerde mükuğı ve hatta destek vaaddettiği de yazılıyordu. A- 


mdi "Zafer" diye bağıranlar Kıbrıs meselesinin Türkiye yi nasıl bir çıkmazın içine ittiğini itiraf etmek zorunda kalıyorlar. 


Türkiye'nin müdahal gazeteler dahaleye Sovyetler'in "yeşil ışık" radan dört yıl geçti, 


karşı çıkması şüphesiz AKEL'in yakın dostu Sovyetler Birliği'nden bağımsız ve onun çıkarlarına ters bir durum değildi 1970'lerin başından itibaren bütün dünyada ABD emperyalistleri ile çekişme ye başlayan Sovyetler Birliği'nin gözünü diktiği bölgelerden birisi de Akdeniz ve Orta Doğu idi. Ve bu bölgede cereyan eden nüfuz mücadelesinde Kıbrıs'ın son derece önemli bir konumu vardı, Sovyetler Kıbrıs'ın ABD veya NATO'nun etkisi altında olmasını istemiyordu, ama bağımsız ve bağlantısız bir Kıbrıs'tan yana da değildi. Onun istediği kendisi ne hizmet eden bir Kıbrıs'tı. Bu yüzden de Türkler ve Rumlar arasında kuvvetlenen barış ve birlik isteği Sovyetler'in de hesabına gelmiyordu. Onlar Kıbrıs" taki kargaşalıktan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sonu gelmeyen kapışmalardan bölgede etkilerini artırmak için yararlanmayı ( planlıyorlardı. Nitekim 
1974 müdahalesi ve sonra gelişen olay 
lar Sovyetler'in bu tutumunu açıkça gözler önüne serdi. j 

1974 MÜDAHALESİ VE SONUÇ 

AKEL hararetli bir şekilde Enosis'i savunurken Yunanistan'da da Amerikan yanlısı faşist cunta işbaşına geliyordu. 
Yunanistan'daki bu gelişmeye bağlı olarak Kıbrıs Rumları arasında faşist unsur lar ve EOKA yeniden faaliyetini canlandırıyordu. 


Amerika ve Rusya arasında 1973' 


arasında krma bir yıldır ilk deta çaldı 


Elemek tere Yı 
Eeingi 


yi 


lerde hızlanmaya başlayan bölgemizdeki kapışma Kıbrıs'ta da çok hızlı gelişmelere yol açtı. 1974'te Atina'daki faşist cunta Samson vasıtasıyla Kıbrıs'ta Makarios'a karşı bir darbe girişimi tezgahladı. 
Darbe girişimi Rumların arasında şiddetli çatışmalara ve Makarios'un ülkeyi terk etmesine yol açarken, olayları aniden çok daha büyük boyutlara ulaştıran bir gelişme daha oluyor ve Türkiye Kıbrıs'a “Barış Harekatı" adı altında çıkarma yapıyordu. Harekat Ege'nin iki kıyısındaki komşu iki ülkeyi Türkiye ve Yunahistan'ı neredeyse bir savaşın eşiğine getirirken, Kıbrıs'ta fiilen ikiye bölünüyor, Kıbrıs Cumhuriyeti tarihe karışıyordu 


Türkiye'nin harekatı sırasında Türk basını Sovyetler'in müdahaleye yeşil ışık yaktığını belirtiyor ve askeri yardım vaadinde bulunduğunu (açıklıyordu. 
Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar birbirinden artık bir sınırla ayrılırken şüphesiz bu gelişmeden en fazla sevinen Sovyetler'di. Moskova Kıbrıs konusunun çözü- mü için daha sonraları her fırsatta ortaya atacağı "Uluslararası Konferans" tezini ileri sürerek, artık bölgemizdeki olaylarda taraf olduğunu açıklıyordu. 
Ve bölgeye sızmak için eline "tarihi bir fırsat" geçirdiğini düşünüyordu. 


YARIN. TÜRKLER DE RUMLAR DA DURUMLARINDAN MEMNUN DEĞİL. 


30 Mart 1979 


MM 


[M] öğretim üyeleri ve öğretmenlerin düşünceleri 


Adana İktisadi Ticari HAYRİ 


İlimler Akademisi 
Başkan Yardımcısı 


ERKIVANÇ: 


“Şebekesi olan bütün öğrencilerin okullarına gidebilmesi en çok arzu edilen yöntemdir” 


Adana İktisadi Ticari İlimler Aka Fikire saygı demisi Başkan Yardımcısı Hayri Erkıvanç, şebekesi olan bütün öğrencilerin huzur içinde okuluna gidebilmesinin en çok arzu edilen yöntem olduğunu , ancak bu aşamada uygulanmasının zorluk doğurduğunu söyledi. Erkıvanç bu konuda şunları belirtti: 


mamıştır, olamaz da, duyulmalıdır. " 

Bazı okul yöneticilerinin tutumlarının da okullardaki huzursuzluğu artırdığını belirten Erkıvanç, yöneticilerin okullarda huzurun sağlanması için yasalara uymaları gerektiğini söyledi. Bu arada okullardaki güvenlik kuvvetlerinin huzuru sağlamaya yetmeyeceğini söyleyen Hayri Erkıvanç"' sadece öğretim kurumlarında değil, hayatın her <lanın- da can güvenliğinin olmadığını, okulun 500 metre ötesinde de ölüm tehlikesinin bulunduğunu belirtti. 


Türk Dil Kurumu Başkanı ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi PROF.DR. ŞERAFETTİN TURAN: 


"Öğrenim özgürlüğünün engellenmesi Türkiye'nin 


“Fikirleri kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışmak acizliğin ve fikrin zayıflığının bir ifadesidir. Görüşlerin kaba kuvvetle değiştirilmesi hiçbir zaman mümkün ol- 


başta gelen sorunlarındandır” 


Türk Dil Kurumu Başkanı ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 


üyesi Prof. Dr. 


rak şunları söyledi: 


“Öğrencilerin 


ili 


Şerafettin Turan okullarda öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması ile ilgili ola- 


fikir ayrılığından dolayı okullara alınmamasını destek- 


lemek şöyle dursun, böyle bir davranışı hoşgörü ile karşılamaya bile olanak göremiyorum. Bir ülkede yaşayan ve o ülkenin geleceğini etkileyecek olan gençlerin en doğal haklarından sayılması gereken, öğrenme, araştırma haklarına kastedilmesinin bir an önce önlenmesi Türkiye nin en başta gelen sorunlarından biridir. " 


Öğretim 


İnsan Hakları seminerinde konuşan 


Rus delegesi 


Kudriyatsev, Rusya'da insan 


haklarının tam uygulandığını iddia etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Uluslararası İnsan Hakları Seminerinin ikinci gününde konuşan Rus delegesi 
Prof. Kudriyatsev Sovyetler Birliği'nin insan hakları konusunda uluslararası anlaşmalarda tanınan haklardan daha da ileride olduğunu idı ti. Kudriyatsev tebli 
1977 yılında kabu 
len yeni Anay: 
1936 Anayasasında 
ha da ileri hükümi şıdığını öne sürdü. 

Rusya'da yurtta haberleşme özgürlü dahil bütün insan | rından yararlandığı süren Kudriyatsev, ya'nın uluslararası pr de şiddet kull: 
ha, sınırların dok mazlığı, iç işlerine 


ve Suriye delegeleri de tebliğlerini sundu. 
Çalışmalarını bugün tamamlayacak olan İnsan Hakları Seminerinin ilk gününde konuşan Bulgar delegesi Prof. Vasil Miliçkov'da Bulgaristan'daki insan haklarının uygulamasını övmüştü. Miliç kov UNESCO İnsan Hakları 
Bölümü Başkanı Karel Vasak'ın o Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler Haberlesme Özeürlüğü an- 


laşmasını hâlâ onaylamamış olmasının nedenini sorması üzerine bu konuda açıklama yapamayacağını söylemişti. 

Seminerin başkanlığını yapan Prof. İlhan Unat'ın açıklamasına gö-| re bugün Türk ve Yugoslav delegelerinin tebliğlerini sunmalarından sonra Karel Vasak'ın başkanlığında bir genel tartışma yapılacak ve seminer sona erecek. 


İLAN 


TCDD ESKİŞEHİR LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ MÜESSESESİ 


(27 Kalem Sfero Döküm Parçası imal ettirile- 


cektir.) 


1— Müessesemiz ihtiyacı olan, 


döküm parçası resim, 
İhtiyaç Listesi, 
Teknik Şartname, 


27 kalem sfero 


Tip Mukavele ve Eksiltme 


Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle 

teklif alınarak satın alınacaktır. 

ilkelere uyduğunu : 2— Eksiltmesi 17/3/1979 tarih Salı günü 

di. Saat 14.00'de Müessesemiz Alım Satım Komis-Konuşmasını bit yonluğunda yapılacaktır. 

ten sonra kendisin 3— Muvakkat teminat teklif tutarının % 7'sidir. 

neltilen soruları « 4— Taliplerin muvakkat temjpatları ile birlikte 

layan Kudriyat kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı 

“Rusya'da mevcut gün ve saate kadar Komisyonumuz adına gönder- 

mi değiştirme özgü meleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

nün bulunup buh 5— Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza 

dığı” ve "dokto teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmesleki ahlakına" i mayan teklif mektupları geçerli değildir. 

soruları cevaplandı 6— Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak 

tan kaçınan Rus Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi iste- 

Rusya'nın propaga nildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

nı yapma olanağını 7— E.LM.S. Eksiltme ve artırma mevzuunu 

soruları ayrıntılı b teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısçimde cevaplandırd men etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmek-Seminerin dünk te tamamen serbesttir. 

lümünde Irak, Ror 


dahale etmeme, so rın barışçı çözümi 


(Basın: 12633 — 313)— 


ANKARA (ÖZEL) 


Kahramanmaraş'a yüksek tahrip güçlü patlayıcı götürmek ve ETKO örgütüne ve Kahramanmaraş olaylarına iştirak suçundan haklarında dava açılan "Esrarengiz Yüzbaşı" Mehmet Ali 
Çeviker ve 9 arkadaşının duruşmasına dün 


ŞENER BATTAL 


MEHMET ALİ ÇEVİKER 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı. 

Ağır Ceza Mahkemesinden Sıkıyönetim Mahkemesine devredilen davanın sanıklarından Gabriel Aktürk, ökkeş Çokuçkun ve Mustafa 
Akel'in hazır bulunduğu duruşmada, Mehmet 
Ali Çeviker ve diğer sa- 


C MSP'li Battal, Belediye Gelirleri Yasası ile igili 


"Meclisi zorlayarak çıkarılan 


kanunlar, Çankaya’ dan dönmeye mahkumdur” 


ANKARA (ÖZFL) 
CHP'nin Belediye Gelirleri Yasasının çıkarılması için izlenecek çalışma biçimlerini tespit etmek üzere MSP Ortak 
Grubunun toplantıya çağiırmasıyla ilgili olarak MSP Konya Milletvekili ve Grup Sözcüsü Şener 
Battal gazetemize bir açıklamada bulundu. 
Battal, CHP'nin Ortak 
Grup Toplantısında ne yönde bir karar alınacağı- nın henüz belli olmadığını, muhtemelen gece gündüz çalışılarak Belediye Gelirleri Yasasının çıkarılması yönünde bağlayıcı karar alınmasının muhtemel olduğunu söyledi. 
Battal "Ancak bundan 


Waldheim ve 
Kipriyanu 
4 Nisan da 
buluşuyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu, toplumlararası görüşmelerin başlatılması konusunu görüşmek üzere 4 Nisanda biraraya gelecekler. Cenevre'de gerçekleşecek buluşma Kipriyanu'nun isteği üzerine yapılacak. 

Bilindiği gibi Kpriyanu, Waldheim'ın toplumlararası görüşmeler için önerdiği son gündemi geçtiğimiz hafta reddetmişti. 

ABD Başkanı Carter ise Kıbrıs konusunda sunduğu son raporunda "Birleşmiş Milletlerin toplumlararası görüşmelerin başlatılmasi için har cadığı çabaların sağlam ve etkili bir temel üzerinde geliştiğini" kaydetmişti. 

WALDHEİM, 
BASIN TOPLANTISI 
YAPTI 

Öte yandan Bonn'da bir basın toplantısı düzenleyen Waldheim, 
Kıbrıs'ta iki tarafın da gerekli tavizleri vererek ortak bir gündem konusunda anlaşmaya yanaşmadı”'arını, taraflar gündem konusunda anlaşıncaya dek toplumlararası görüşmelerin başlatılması için çağrıda bu- 


lunmayacağını açıkladı. 
Waldheim, Türkiye hesaba katılmadan bir 


gündem hazırlanamayacağını, Türk askerlerinin Kıbrıs'tan as. ak genel bir anlaşmaya varılmasından sonra çekilebileceğini de belirtti. 

Bunun üzerine, Rumca gazeteler, Waldheim'ın 
BM kararlarını hiçe saydığını öne sürerek, Genel Sekreteri "tarafsızlık" il- 


kesinden ayrılmak ve 
“Türk dostu" olmakla suçladılar. 


önceki çalışmalardan da çıkan sonuçlara göre, meclisi zorlayarak gece gündüz çalışma verimli sonu; Sağlamıyor Gece çalışılarak çıkan kanunlar Çankaya'dan dönmeye mahkumdur" dedi, 
Battal, meclis gündeminde bulunan gensoruların geri çekilmesi ve yasanın meclis saatleri içinde çıkarılabilmesi olanaklarıyla ilgili bir sorumuza da, "AP'de Meclis gündeminde bulunan gensoruları geri alma yönünde bir eğilim görülmüyor'"' cevabını verdi. 
CHP'NİN GÖRÜŞÜ 
Meclisin gece gündüz çalışarak Belediye Gelirleri Yasası ve diğer bazı yasaları çıkarma imkanı- nın olup olmadığı yolundaki sorularımıza bazı CHP'li parlamenterler ise CHP'nin önümüzdeki günlerde (o yapılacak il, ilçe kongreleri ve büyük kurultay hazırlıkları ne- 


deniyle kurultay öncesinde hiç bir yasanın meclisten geçmesini mümkün görmediklerini ifade ettiler. 

CHP'nin il ve ilçe kongreleri nedeniyle parlamenterlerin Ankara'da bulunmasının 


mümkün görülmediği, dolayısıyla meclisin toplanarak yasa çıkarmasının zor olduğu belirtiliyor, 


DENIZ SINIRLARINI 
BELİRLEMEK ÜZERE 


Bir Sovyet heyeti 
Ankara ya geliyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki deniz sınırını yerinde işaretlemek üzere kurulan Türk Sovyet Ortak Kemisyonunun 6. Dönem Toplantısına katılmak üzere bir Sovyet Heyeti bugün Ankara'ya geliyor. Heye- te Büyükelçi Yelmuşin başkanlık ediyor. 

İki ülkenin karasuları arasındaki deniz hududu hattı, karaya iki adet ışık çakan fener inşa edilecek ve denizin içine bir şamandra atılarak belirlene- 


cek, Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre ön fener kulesini arkafener kulesi ile işaret şamandrasını Sovyetler Birliği inşa edecek. 

1978 yılının Kasım ayında Moskova'da yapılan 5. Dönem Toplantıları sırasında fener dikim inşaatına Mayıs 1979'da başlanması kararlaştırılmıştı. Bu kez yapılacak toplantılarda inşaatın kesin başlangıç tarihi saptanacak. 

Üç hafta sürmesi beklenen toplantılarda Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Büyük Müşavirlerinden Büyükelçi Doğan 
Türkmen başkanlık ediyor. 


Türkiye. 


davasına 


"Esrarengiz yüzbaşı” 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı 


© Mehmet Ali Çeviker ve diğer bazı sanıklar getirilmediği için 


duruşma ertelendi 


© Gabriel Aktürk'ün tahliye isteği reddedildi 


nıkların getirilmediği görüldüğünden duruşma 26 
Nisan tarihine ertelendi. 
Bu arada Gabriel Aktürk'ün tahliye isteği reddedildi. 
DİĞER DAVALAR 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde, o ayrıca, Tepecik Mahallesinde 


faşist saldırı sırasında Hidafet Bolat isimli 1969 
doğumlu çocuğun öldürülmesi olayıyla ilgili davaya bakıldı. 


Adam öldürmekten ve adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklu sanık Halis Biçer ile tutuksuz olarak yargılanan ve oOlayda üç yurttaşı yaraladıkları belirtilen sanıklardan Bilal Şahin, Muslu Nezir, Ahmet Nezir, 
Yusuf Kılıç'ın hazır bulundukları duruşmaya, bir polisi yaralamaktan sanık Ömer Koç'un gelmediği görüldü. 

Duruşmada sanıkların gösterdiği savunma tanık- 


Mem-Der:” Asgari ücret 14 bin 500 lira 


olmalıdır” 


© Komisyunda memurların temsil 


edilmemesini kınıyoruz” 


ANKARA (ÖZEL) 
MEM—DER Genel Sekreteri Nuri Türkeeş, basına yaptığı açıklamada asgari ücretin 14 bin 
500 lira olmasını istedi. Türkeeş, "Asgari Ücret 
Komisyonu toplanıyor. Ancak memurlar bu komisyonda temsil edilmiyorlar. Bu durumu Memurlar Derneği olarak kınıyoruz" dedi. 
Türkeeş, beslenme uzmanlarının yaptıkları araştırmalar sonunda beslenme giderinin asgari 21311 TL olarak tespit edildiğini, beslenme dışı harcama, konut, giyim, temizlik vb. hin de 234.43 lira olduğunu belirtti, Türkeeş, komisyonda temsil edilmediğinden basın yoluyla kamuoyuna önerimiz, asgari ücretin 14.500 
lira olmasıdır" dedi, 


0 
n s se 

ASO Başkanı Yazar: "Asgari ücret 

tespit edilirken diğer ücretleri 

itici etkisi dikkate alınmalıdır" 

ANKARA (ÖZEL) 

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar, asgari ücretin yeniden tespitine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. 

"Yeni asgari ücret tespit edilirken, bugün ülkemizin fevkalade ekonomik kriz içinde bulunduğu ve özellikle sanayimizin döviz ve hammadde yetersizliği nedeniyle ancak yüzde 40 kapasite ile çalışabildiği ve asgari ücretlerin diğer ücretlere itici etkisinin dikkate alınması, zorunlu istikrar tedbirlerine ters düşülmemesi ve siyasi istismara meydan verilmeden konunun objektif ekonomik kriterlerden hareket edilerek çözümlenmesi büyük bir önem taşımaktadır." 


F.Almanya Başbakanının temsilcisi Washington'a gitti 


Kiep, IMF ile Türkiye” ye yardım konusunu görüşecek 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Federal Almanya Başbakanı Schmidt'in Türkiye'ye sağlanacak yardım konusunda kendi adına 


temaslar yapmakla görevlendirdiği Walther Leisler Kieps, IMF ve 


Birleşik Amerika yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a gitti. 


Washington'a gitmeden önce Paris'e uğrayan Kiep, Türkiye'ye sağlanacak yardımın koordinatörlüğünü üslenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri 


Emil Van Lennep ile görüştü. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Paris'teki merkezine yakın kaynaklar Van Lennep ve Kiep'in Washington temasları öncesinde durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdiler. 

Aynı kaynaklar Federal Almanya Başkanı Temsilcisi Kiep'in Washington'da Uluslararası 
Para Fonu ve Birleşik Amerika hükümeti yetkilileriyle temaslarını tamamladıktan sonra bilgi vermek için Ankara'ya gelmesinin beklendiğini de söylediler. 


AP'li Erkmen: 
"Zamlar IMF" yi hoşnut etmek için yapıldı” 


ANKARA (ÖZEL) 


AP Cumhuriyet Senatosu Grubunda konuşan Giresun Senatörü Hayrettin Erkmen, hükümetin zam kararlarını eleştirerek, ' Zamların esas amacı, istikrar sağlamak degil, IMF'yi hoşnut etmek ve bu yolda dış yardım mekanizmasını işletmeye çalışmaktı"' dedi. 


Erkmen hükümetin, 
"Ekonomik Önlemler Paketi"nin dış yardım sağlamak için hazırlandığını ve IMF'nin güdümünde olduğunu savun- 


du. Erkmen, "devalüasyondan kaçınmanın mümkün olmadığını"'da söyledi. 


AP Senato Grubunda daha sonra Avrupa Konseyi yedek üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda Avrupa Konseyi 
Yedek Üyeliğine Bursa Senatörü Barlas Küntay, Parlamentolararası Birliğin Asil üyeliğine Ankara Senatörü Yiğit Köker seçildi. 

Bu arada toplantıda, son zamlar konusunda grupta genel görüşme açılması kararlaştırıldı. 


ları dinlendi. Ancak tanıklar olay hakkında hiç bir şey bilmediklerini söylediler. 


Duruşmaya 3 Nisan 
Perşembe günü devam edilecek. 


istanbul Sıkıyönetim Mahkemesi bir komandoyu 


15 yıl ağır hapse 
mahkum etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi . adam öldürmeye azmettirmekten yargılanan komando Abdurrahman Al ve İsmail 
Hakkı Uysal'ın bu suçlardan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. 

Ancak mahkeme, komando Abdurrahman 
Al'ı polis memuru Cemalettin Pala'yı öldürmeye teşebbüsten ömürboyu hapse mahkum etti. 
Olayın gerçekleşemediğini gözönüne alan Sıkıyönetim Mahkemesi sanığı 15 yıl ağır hapse ve 15yılda kamu hizmetlerinden men cezasına çarptırdı. Abdurrahman Al'a ayrıca ruhsatsız . silah bulundurmak- tan bir yıl hapis cezası daha verildi. 

Bilindiği gibi 21 Haziran 1977 günü Elmadağ otobüs durağında içinde Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencilerin bulunduğu belediye otobüsü kurşun-| lanmış ve aynı okul öğrencisi Ahmet Aytaç ile işçi Behçet Mister ölmüşlerdi. Olay sonrasında Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi komando Abdurrahman 
Al polisle yaptığı çatışma sonucu yakalanmıştı. 
Daha sonra yapılan sorTuşturma sonucu komando İsmail Hakkı Uysal' 
da olaya karıştığı iddiası ile yakalanmıştı. ` 


Laçıkç 


OPEC zammı 


Petrol İhraç Eden, Ülkeler Örgütü (OPEC) petrole yüzde 9 zam yaptı ya. 

Böylece, akaryakıt zammma duyulan öfkeyi kanalize edebilecek Allende'den başka bir sorumlu daha bulmuş oluyoruz. 

Zaten ihracat gelirlerimizin tümünü petrol ithaline yatırıyorduk. OPEC bu zammı yapınca fazladan 300 milyon dolar daha ödeyeceğiz. 
Kahrolsun OPEC! 

Bakarsınız hükümet de çıkar der ki, 

—Biz zaten OPEC'in zam yapacağını biliyorduk, onun için akaryakıt fiyatlarına zam yaptık! 

Biz de hükümetin müneccimliğine inanmaya başlarız. 

Aslında müneccimlik bir durum yok. 

OPEC petrol fiyatlarına bu yıl içinde kademeli olarak yüzde 14.5 oranında zam yapma kararını Abu Dabi'deki toplantısında almıştı. Nisan ayının başında yüzde 4, ekim ayının başında yüzde 5 zam yapılacaktı. Ekim ayında yapılacak zam erken tarihe, nisan: ayına alındı. Bu yüzde 9 zam onun sonucu. 

Yani son OPEC zammında şaşılacak, sürprize düşecek bir durum yok. Bu yıl petrole toplam yüzde 14.5 zam geleceği Abu Dabi toplantısından beri belli. 

“'Namussuz OPEC, başımıza 300 milyon dolar ek gider çıkardı" demenin de anlamı yok. 
Hükümetin, dış ticaret dengesini hesaplarken, bu yıl yapılacağı kesin olan bu zammı da hesabına katması gerekirdi. 

Dünya ticaret dengesi, sanayi malları fiyatlarının sürekli olarak hammadde fiyatlarından daha fazla arttığı adaletsiz bir yapıya sahiptir. Yani emperyalistlerin lehine, gelişmekte olan ülkelerin aleyhine kurulmuş adaletsiz bir yapıya. 
Çünkü gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan sanayi mamüllerinin. fiyatları, emperyalistler tarafından belirlenmek tedir. 

İşte petrolcü ülkeler, sahip oldukları petrolü, bu adeletsizliği hiç değilse belli bir oranda giderecek bir silah olarak kullanıyorlar. Son yıllarda kahve, bakır gibi bazı ürünlerde de bu tür birleşmelere gitme çabaları var. 

Bu söylediklerimizi bizzat Başbakan Ecevit de Hürriyet gazetesine verdiği demeçte başka bir biçimde ifade ediyor: 

“1973'ten itibaren dünya ekonomisi yeni bir sürece girdi. Bir yandan petrol fiyatları çok büyük ölçüde artarken, bir yandan buna koşut o-İarak ara mallar ve yatırım malları fiyatlarında da hızlı bir yükseliş oldu. 

.. . Geçen gün bir yabancı dergide okudum. 
1973'teki çok büyük petrol fiyat artışından sonraki yılda, petrol üreticisi ülkeler Batı'dan bir varil petrol karşılığında satın aldıkları mallara şimdi. iki varil petrol vermek zorunda kalıyorlar." 

Demek ki OPEC petrole bir zam yaptı mı, sanayi ülkeleri kendi mallarına iki zam yapıyor. 

Öyleyse Türkiye ekonomisinin düşürüldüğü darboğaza, ikide bir Üçüncü Dünya ülkelerinden bahane aramakta, planda, programda ikide bir OPEC'e çatmakta bir anlam yok. 

O ülkeler kendi petrollerini süper haydutların pençesinden kurtarmak için nice kanlı mücadeleler verdiler. Şimdi de petrollerine göz dikmiş olan başka bir süper hayduta, Brejnev'e karşı kendilerini korumaya çalışıyorlar. 

Ecevit'in okudugu o yabancı dergide belki bunlar yazmıyordur. 

Biz yine de tekrarlayalım. Petrole zam yaptı diye OPEC'e kızılacak yerde, enerjiyi petrole bağımlılıktan nasıl kurtaracağım, yabancı şirketlerin sâtış sömürüsünü nasıl önleyeceğim, montajcılığı nasıl denetleyeceğim, petrol savurganlığını tırmandıran karayolları siyasetini, demiryolları siyasetine nasıl dönüştüreceğim diye düşünmek gerek. 

Önlem paketinde bunların hiçbirini göremedikde... 


AET ile Türkiye arasındaki 3. mali protokol yayınlandı 


TÜRKİYE'YE 400 MILYON DOLAR PROJE KREDİSİ VERİLECEK 


C Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu 9 Nisanda Ankara'da toplanıyor CI AET’ ye sunulan pakette toplam 6,9 milyar dolar kredi isteniyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye ile AET arasında 12 Mayıs 1977'de imzalanan üçüncü mali protokol Resmi Gazete' 
de yayınlandı. Mali protokol yaklaşık 400 milyon dolarlık proje kredisi açılmasını öngörüyor. 

Kredinin 90 milyon hesap birimlik bölümü 
Avrupa Yatırım Bankasının kendi öz kaynakların- dan ödünç olarak, geti kalan 220 milyon hesap birimlik bölümü ise çeşiti kaynaklardan özel şartlı kredi olarak tahsis edilecek. 


Yılda yüzde 2,5 faiz ve kredi, 10 yıllık bir ödemesiz devreden sonra 
40 yıl içinde eşit taksitlerle ödenecek. 


Kredi Türk ekonomisinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunan, Türkiye'nin daha uygun ekonomik alt yapı, daha yüksek randımanlı bir tarıma sahip olması için kamu veya özel sanayi veya hizmet sektöründe, modern ve rasyonel şekilde işletilen teşebbüslerle donatılmasını amaç edinen, ortaklık amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olan ve kalkınma planı çerçevesinde yer alan yatırım projeleri için kullanılacak. 

Bu kredinin hangi projeler için kullanılacağı konusundaki temasları ise Ankara'da Avrupa Yatırım Bankası Başkanı 


özellikle 


Hartwick ve heyeti sürdürüyor. Hartwick dün İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile görüştü. Hartwick'in temasları sırasında üçüncü mali protokolün hangi projelerin finans manında kullanılacağının yanı sıra, dördüncü mali protokol konusunda Türkiye'nin görüşleri de tartışıldı. Türk tarafı dördüncü mali protokolün ne yükseklikte olmasını istedikleri hakkındaki görüşlerini OHartwick'e ilettiler. 


TÜRKİYE-AET 
KARMA 
PARLAMENTO 
HEYETİ TOPLANTISI 


Türkiye- AET Karma Parlamento Komisyonu 


toplantısı 9-11 Nisan tarihleri arasında Ankara" 
da yapılıyor. Toplantıya başkanlık edecek olan 
CHP Ordu Senatörü Or han Vural bu toplantının 


Türkiye-AET ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını açıkladı. 


Orhan Vural Türkiye" 
nin AET 'ye üç paket halinde sunduğu önerilerin 
2-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 
AET Bakanlar Konseyi toplantısında ele alınacagını söyledi. 

AET'ye verilen paket önerileri de AET'den direkt olarak 4,4 milyar dolar, acil olarak 1 mil-- yar dolar, OECD çerçevesindeki üye ülkelerden ise 1,5 milyar dolar olmak üzere toplam 6,9 . 
milyar dolar kredi isteni-: yor. j 


PAŞABAHÇE İSPİRTO VE 
İÇKİ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Fabrikamız ihtiyacı için 1979 mali yılı içerisinde kullanılacağı tahmin edilen 8000 adet Selefon Bant ile 7.500 Kutu Zımba Teli ihale sureti ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 8000x48- 384.000.-TL..Selefon Bant, 10.000 X 17 = 170.000.— TL. Zımba Teli toplam 554.000.— TL olup muvakkat teminatı 41.550. — — TL. dir. 

İhale 16.4.1979 Pazartesi günü Saat Fabrikamız Satınalma Komisyonunda tir. 

Buna ait şartnameler mesai saatlerinde Le vazım Şubesinde görülebilir. Duyurulur. 


14.00'de yapılacak- 


(Basın: 13059 — 314) 


ANKARA(ÖZEL) 
Başbakan Bülent 
Ecevit ile AP Genel 
Başkanı Süleyman 
Demirel dün TV'de Türkiye'nin ekonomik durumu üzerine görüşlerini açıkladılar. 
Ecevit ve Demirel ile Türkiye'nin ekonomik durumu konusunda 
TV programcısı 

Esen Ünür'ün görüşmeleri ayrı ayrı 


ECEVİT iLE 


DEMİREL: "EKONOMİ 
HESAP İŞİDİR, 
SLOGANLARLA 


YÜRÜMEZ" 


SORU: Sayın Demirel, dünyadaki gelişmelerin ışığın- da Türkiye'nin ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? 

DEMİREL: Dünyadaki ekonomik durum ile Türkiye' deki ekonomik durum arasında münasabetler vardır. Ama Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumunu sadece dünyadaki ekonomik duruma bağlayarak işin içinden çıkmak mümkün değildir. 

Türkiye 1963-1978 döneminde yüzde 7 kalkınma hızını sağlamıştır. Dünyada 156 
memleket içerisinde, petrol ülkeleri nazarı dikkate alınmadığı takdirde, Türkiye geçen 16 yıl zarfında saşlanan kalkınmada dördüncü memlekettir 

Türkiye'nin başarılarını bir kenara atarak sadece bugünkü sıkıntılara bakıp bir netice çıkarmak Türkiye'nin geleceği bakımından da yanlış 


olur. 

SORU: Bir anarşi sorunuyla girebilir miyim? Bugün Türkiye'nin ekonomik bunalıma giriş nedenleri sizce nelerdir? 

DEMİREL: Ekonomi sloganlarla yürümez. Ekonomi hesap işidir. Rakamlara dayanır, istatistiklere dayanır, birtakım göstergelere dayanır. 
Bunların iyi değerlendirilmesi lazımdır. Bunalımı tahlil edelim. Nedir Türkiye'nin sıkıntısı? Türkiye'nin sıkıntısı, bir ödemeler dengesindeki açık, iki enflasyondur. Ondan sonra gelen sıkıntılar bundan doğuyor. Yani üretim azlığı, işsizlik ve diğer sıkıntılar bundan doğuyor. 

Şunu ifade edeyim, enflasyon politikası ile bir ülkeyi kalkındırmak mümkün değildır. Türkiye bugün neden bunalmıştır. Pahalılıktan bunalmıştır. Pahalılık enflasyon demektir. Eğer enflasyon kendiliğinden oluyorsa hükümetlere hacet yok, Yok, enflasyon bir siyasetin neticesiyse, veya birtakım -tedbirsizliklerin neticesiyse, o zaman, enflasyonun olduğu yılda takip edilen iktisadi ve mali politikalar iflas etmiş demektir. 

Ödemeler dengesi açığı meselesi Türkiye'nin hesabını yanlıs. yapması neticesi değildir. Yani Türkiye'nin sattığı ile alması lazım gelen malları karşılayamaması hali bir sürpriz değildir. Bir hesap yanlışı değildir, aksine bir hesap neticesidir. 

Türkiye petrol alıyor. Alma bakalım petrolü. Petrol bugün takdim edildiği gibi yanlış bir intiba yaratıldığı gibi lüks bir madde değil, petrol bugün Türkiye kalkınmasının can damarıdır. 

, EKONOMİK ÖNLEMLER 

SORU: Sayın Demirel, siz bugün alınan ekonomik önlemleri yeterti ve yerinde buluyor musunuz? 

DEMİREL: Tedbir diye ortaya koydukları şeyin tedbir diye bir vasfı yoktur. Getirdikleri tedbir değil zamdır. 70 
milyon lira petrol ürünlerinden alacaksınız, petrol ürünlerinin çoğu üretime giriyor. 
Ne demektir o? Ülkeyi yeniden o bunalımlaştıracaksınız. 
Buna tedbir demek mümkün mü? Efendim tüketim meylini kıracaklarmış. Zam yaptıkları maddelerin tüketim meylini kırmak mümkün değil ki. 
Ne yapacak vatandaş. daha az mazot mu kullanacak, daha az akaryakıt mı kullanacak? 
Tarlayı sürmeyecek mi? 

İhracat yapabilmek için yüksek primler vermekle devalüasyon aynı şeydir. Devalüasyon yapmak mecburiyetin- 


de mutlaka kalırlar. Çünkü i- i 


çerde yüksek fiyat politikası ve neticesi dışarıya mal satamamak olur. 


DIŞ BORÇLAR VE 
DIŞ POLİTİKA 
SORU: Sayın Demirel, bir gerçekten sözetmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin 12 
milyarı aşkın dış borcu var. 
Hepimizin borcu. Sizce Türkiye bu borç yükü altından nasıl kalkar? Ya daen azından vadesi geldikçe borçları ve faizlerini ödeyebilir hale gelebilir mi? 
DEMİREL:Bu 12 milyar borç nereye gitmiştir? Ülkenin sinesinde bunun karşılığı var. Eğer ülkenin sinesinde bunun karşılığını bugünkü paraya çevirmeye kalksanız 100 
milyara yapamazsınız bu 12 
milyara yaptığınız işi. 
Türkiye 12 milyar lira borçlanmakla zarara girmiş değil. Kârlı çıkmıştır, keşke daha fazla borçlanabilseydi. 
Türkiye en borçlu memleket değildir, en az borçlu memlekettir. Çok borçlu memleket değildir. Türkiye borçlarını öder, daha fazlasını öder. 
Mesele Türkiye'nin borçlanmasından korkmak değildir, mesele Türkiye'nin üretimini artırmak, ihracatını artırmak, varlığını artırmaktır. 
DIŞ POLİTİK TERCİHLER 
VE EKONOMİK DURUM 
SORU: Sayın Demirel, bölgemizdeki politik gelişmeler çok ve çekici bir duruma geldi. İran'daki son gelişmeleri, Mısır-İsrail anlaşmasını, buna öteki Arap ülkelerinin tepkilerini anımsatmak istiyorum. Sizce Türkiye'nin dış politikasındaki tercihleri bundan sonraki ekonomik durumunu nasıl etkiler? 
DEMİREL: Türkiye büyük devlettir. Türkiye rastgele politikalar takip edemez. Türkiye sözüne sadıktır ve taahütlerine sadıktır. Ahde-Vefa prensibi Türkiye'nin itibarını artırır. Bundan sonraki gelişmeler tabii ki Türkiye'nin dış politikası ve savunması bakımından ekonomik kalkınmasını yürütebilmesi bakımından şartlar ne gösterir şu anda bilemiyorum ama İran'a bakarak Türkiye'nin dış politikasında değişiklikler olur mu? 
Bunu tartışmakta müşkülat çekiyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin hangi çeşit baskılara maruz kalabileceğini de şu anda kestirmek imkanından mahrumum. 


SORU: Sayın Demirel, sizce ayrı ekonomik görüşlere sahip olsa da iç barışın korunmasında siyasal partilere düşen görevler nelerdir? İç barışın sağlanması Türkiye" nin dış güvenliği ve ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynar mı? 

DEMİREL: Aslında Türkiye'de meşru nizam içinde bulunan zeminlerde siyasi partiler birbirleriyle kavga halinde değillerdir. Siyasi partilerin birbirleriyle tartışma içinde olacağı tabildir. Yani bir memlekette iktidar olacak, muhalefet olâcak hiç ses çıkmayacak. 

Bugünkü muhalefet sorumlu muhalefettir, Ve devlete ve millete sadık bir muhalefettir. Ben kendimizi kastediyorum. Adalet Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak kendimizi kastediyorum. Başkaları adına konuşmak benim işim değildir. Sorumlu ve sadık muhalefet tahrik yapmaz. 
Biz hiç tahrik yapmadık. Ne başkalarının toprağını işgal e- 


“din dedik, ne de veliler bira- 


raya gelin bu hükümeti düşürün dedik. ' 


yaymlandı. 


ECEVİT: "ÜRETİMİ 


ARTIRIP, 


DIŞ PAZARLARDA DEĞERLENDİRECEĞİZ" 


SORU: Sayın Başbakan dünyadaki gelişmelerin ışığın- da Türk ekonomisini nasıl görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? 

ECEVİT: Dünya ekonomisinde 1973'ten bu yana çok büyük değişiklikler ve gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi petrol fiyatlarındaki artışla ilgilidir. 

Bu arada petrol fiyatlarındaki artışa koşut olarak ara mallar ve yatırım malları fiyatlarında da büyük artış olmuştur. Türkiye sanayi yapısındaki aksaklığın, yetersizliğin doğal sonucu olarak ara mallardan ve yatırım mallarından büyük çoğunluğunu dıştan almak zorundadır. Türkiye ham petrol üreticisi ülke değildir, çok az petrol üretmektedir, hem de yeterince sa nayileşmiş ülke değildir. Bu nedenle Türkiye'nin ekonomisi petrol fiyatlarındaki artıştan hem de ara malları ve yatırım malları fiyatlarındaki artıştan çok olumsuz biçimde etkilenmiştir. 

, SORU: Bugünkü ekonomik duruma geliş nedenleri Turkiye'nin, nelerdir Sayın Başbakan? 

ECEVİT: Türkiye, Cumhuriyetin ilk döneminde sağlıklı bir sanayileşme politikası izlemeye başlamıştı. Temel sanayileri, kilit sanayilere ağır sanayilere yönelmişti. Oysa, 1950'lerde sonra yanlış ve yüzeysel bir sanayi politikası izlemeye başladı ve bu politika Türk ekonomisinin dışa bağımlılığını giderek artırdı 

Öte yandan sanayileşme ile tarımsal gelişme arasında bir seçme yapmak gerekirmiş gibi bir yanlış saplantı- ya kapıldı ve uzun yıllar tarımını ihmal etti. Oysa hızlı sanayileşmek için tarımı ihmal etmek gerekmezdi. Tam tersine biz büyük ölçüde tarımdan ve başka doğal kaynaklarımızdan güç alarak sanayileşmede hızlı atılım yapabilirdik. Yalnız tarım değil Türkiye'nin başka doğal kaynakları da ihmal edildi. 
Minerallerimiz yeterince degerlendirilmiş olsaydı, hem bunları dıştan almak zorunda kalmayacaktık, hem de bunları dışa satarak bazısı petrol değerinde olan bu madenlerden, minerallerden büyük dövizler elde edecektik. 

Türkiye'de küçümsenen ve ihmal edilen'bir diğer alan da turizm olmuştur. Oysa Türkiye bence dünyada turizme en elverişli ülkedir. 

1977 yılının eylülünden itibaren Türkiye'de ekonominin ve maliyenin nefesi Merkez Bankasının nefesi tükenmişti. 
Zaten o dönemlerdeki koalisyon hükümetlerinin başında bulunan parti bunu biliyordu. 

SORU: Sayın Başbakan şimdi sırayla açıklanmaya başlayan ekonomik önlemler var. Bunların gerekçelerini anlatır mısınız? Sizce bu önlemler neyi sağlamaya yöneliktir? 

ECEVİT: Ekonomiyi güçlendirme programı adı altında almaya başladığımız bu önlemler söylediğim gibi birkaç yıl gecikmiş olarak Türkiye'nin önce dünya ekonomisindeki değişikliklere kendini uydurabilmesi için bir atılımdır, bir girişimdir ve bu arada Mürkiye'nin ekonomik anlamda kendi öz yeterliğini ve öz güvenini artırmak üzere bir atılımda bulunma isteğinin sonucudur. 

Ekonomiyi (o güçlendirme programı çelişir gibi gözüken iki hareket noktasını temel almak zorundadır. Biri istikrar, biri dinamizm. Türk ekonomisinin ve toplumunun öyle bazı özellikleri vardır ki, bu özellikleri nedeniyle bizim ekonomimiz durursa çöker, örmeğin gelişmiş ülkelerin ölçüleriyle yılda yüzde 3 gelişme hızı önemli bir gelişme hızıdır. Bizde ise nüfus artış hızı yüzde 3'e yakın olduğu için bizim yılda yüzde 3 gelişmemiz yerimizde durabilmemiz için gerekli olan orandır. 


Bu kadar büyümüş dış borçları ödeyebilme zamanında ödeyebilme gücünü elde edebilmemiz ise Türkiye'nin hem üretimini büyük ölçüde artırmamıza hem'de artışı büyük ölçüde dış satıma yansıtmamıza bağlıdır. Bu da ekonomide büyük bir canlılık dinamizm gerektirir. O bakımdan bizim aradığımız istikrar, statik, durgun bir istikrar değil, canlı dinamik bir istikrar olacaktır. 

Bu arada Türkiye'nin büyük bir üretim potansiyeli var. 
Biz eğer kurulu olan kapasiteleri tam kullanabilirsek Türkiye'nin sanayi üretimi yaklaşık iki misli artacaktır ve dış satıma yönelen tutumumuzla da bunlar büyük ölçüde dış pazarlarda değerlendirilebileceği için Türkiye'nin dış gelirleri artacaktır. 

DIŞ BORÇLAR VE DIŞ 

POLİTİKA 

SORU: Sayın Ecevit yanılmıyorsam 12 milyar doları aşkın borçluyuz. Ülkece hepimiz dişa borçluyuz. Sizce Türkiye bu borç yükü altından nasıl kalkar ya da en azından vadesi gelen faizlerini nasıl ödeyebilir hale gelir? 


ECEVİT: Dış borçların nasıl kötü kullanıldığı şura dan belli, Türkiye bu borçları ödeyemeyecek duruma düşmüş. Eğer dış satım gelirimiz bu arada artmış olsaydı "Evet Türkiye borçlandı ama dış satım gelirini artıracak yönde kullandı bu borçları. Verimli, üretken yatırımlarla, dış satıma yönelik yatırımlarda kullandı onun için bu borçlara üzülmemek, bunlardan yüksünmemek gerekir" diye düşünülebilir. Veya Türkiye büyük sanayi hamleleri yapmış olsaydı, üretimin de bu dış borçlardaki üç yılda dört kata yakın artış haklı gösterecek bir yükselme sağlasaydı bu borçlanmaya üzülecek bir şey olmazdı. 

Şimdi bizim amacımız *Türkiye'yi özellikle bu borç yükünün altından kalkabilir duruma getirmektir. Bunun birinci yolu dış satımı artırmaktır, ikinci yolu dışa hizmet sunumunu, müteahhitlik ve mühendislik sunumunu artırmak ve bu yoldan Türkiye ye daha çok döviz getirmektir. 
EKONOMİNİN DÜZLÜĞE 

ÇIKMASI VE İÇ BARIŞ 


SORU: Efendim, sorunlardan bahsettik, ancak Türkiye'nin içinde: bulunduğu durumdan çıkabilmesi için en önce çözümlenmesi gereken sorun nedir? 


ECEVİT: Tabii şiddet eylemleriyle ekonomi arasında bir seçme yapmak zordur. 
Ama şiddet eylemlerini yalnız polisiye önlemlerle önleyemeyeceğimiz de açıktır. 
Türkiye'deki kadar işsizliğin büyüdüğü bir ülkede kim olsa şiddet eylemleri için elverişli bir ortam bulabilir. Onun için polisiye eylemleri ihmal etmemekle birlikte, ki ihmal etmiyoruz, hızla ekonomiyi darboğazlardan kurtarabilirken Türkiye'deki sosyal dengesizliklerin giderilmesi de öncelik taşıvor. 


SORU: Sayın Ecevit, bu noktada ayrı ekonomik görüşlere sahip olsa da siyasal partilere iç barışın sağlanmasında ne gibi görevler düşer? 
Bu iç barışın sağlanması, Türkiye'nin dış güvenliği ve ekonomik istikrarı açısından nasıl bir önem taşır? 


ECEVİT: İç barışın sağlanmasından bence bütün partilere düşen, demokrasiye gerçekten inanan bütün partilere düşen görev, şiddet eylemi nereden gelirse gelsin ayırım gözetmeksizin bunların karşısına çıkabilmektir. Ama bazı partiler belli kesimlerin şiddet eylemlerini desteklemekte veya onlara göz yummaktadırlar. Bu onlara cesaret katmaktadır. Çünkü Türkiye'de partiler köklü ve etkin kuruluşlardır. 


Doğu Alman bayan atletleri, şampiyon olmaları için hapla erkekleştiriliyor 


Neufeld, şu anda Bulgar Spassov ile evli ve bir çocuğu bulunuyor. 


2. ve 3.Türkiye Liginin birleşmesi sorunu Perşembe günü kesin karara bağlanacak 


25 KULÜBÜN TEMSİLCİLERİ 
ISTANBUL VOLEYBOL 
AJANININ GÖREVDEN 

ALINMASINI İSTEDİLER 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Yirmibeş kulüp temsilcisi İstanbul Voleybol Ajansı Kemal Gökçay'ın görevden alınması için Bölge Müdürlüğüne başvurdular ve görevini bırakmasını istediler. 


Beşiktaş, Doğuşspor, İUSK, Sultantepe, Fenerbahçe, Vinylex, İtfaiye, Kurtuluş, Şişli, Paşabahçe, Sarıyer, Darüşafaka, Emirgan,Yıldırımspor, Yeldeğirmeni, Şehremini, Feriköy, Yeşilyurt, Kınalıada, Bağlarbaşı, Yeniköy, Bayrampaşa, Yıldırımgençlik, Genel İş, kulüplerinin temsilcileriyle Milli Takımlar Eski Antrenörü ve halen İETT Kulübü Antrenörü Enver Göçener, Bölge Müdürü Metin Erkuş'a verdikleri ortak imzalı dilekçede, Voleybol Ajanı Kemal Gökçay'ın görevden alınarak yerine voleybola hizmet edebilecek yetenekte birinin getirilmesini istediler 


Aynı imza sahipleri Voleybol Ajanına gönderdikleri yazıda da İstanbul Voleyboluna yapabileceği en büyük hizmetin görevini bırakmak olduğunu belirttiler. 


KISA/KISA 


* Atletizm O Federasyonunca bu yıl ilk defa düzenlenen o Asya-Avrupa Maratonu 1-4-1979 
Pazar günü saat 09.00'da Boğaz Köprüsünün Anadolu yakasının 500 mt. 
gerisinden başlayacak. 
Maratona Almanya, Belçika ve Hollandalı atletlerin yanısıra Türkiye' 
nin önemli sporcuları ile İstanbul Bölgesinden bir çok sporcular katılyor. 


* Anadolu Spor Sitesi Salonunda 31.3.1979 1.4.1979 tarihleri arasında Bölgelerarası Karma Genç Turnuvası ile 
Kız Milli Takım Aday kadrolarının maçları yapılacak. 


* Bölgelerarası Karma 


Gençler müsabakalarına Alanya-Antalya İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu takımları ka- etabını Çek Klesa tılacak. kazandı 

* Başbakanlık, 8-14 X 
Nisan tarihlerinde İsveç'te yapılacak Batı Av- Takım rupa Kupası'na katılacak sıralamasında Voleybol Erkek Mili Takımımıza yurt dışı Çekoslavakya için izin verdi. birinci oldu 


2. Amatör Küme 


Dün, yapılan karşılaşmalarla 2. Amatör küme maçlarına devam edildi. Karşılaşmalardan şu sonuçlar elde edildi. 
ALTINYILDIZ 0-KAĞITHANE 0 

ALTINYILDIZ: Öner 3, Orhan 2, Hayati 2, Erhan 1, Abdul 3, Recai 2, K.İsmail 1, Engin 2. 

KAĞITHANE: Erol 1, Yusuf 2, Tayfun 1, Cengiz 2, Muammer 1, Hikmet 2, Adil 2, önder 
1, Kamber 1, Sefer 2, Kani 2 
BOĞAZİÇİ 4 - GÜNGÖREN 0 

BOĞAZİÇİ: Nazmi 3, Erol 2 Ömer 3, Atilla 3, 1.Mehmet 2, Barış 3 2. Mehmet 3, Ersin 4, Eyüp 2,3.Mehmet 2, Alp 3. 

GÜNGÖREN: İlhan 1, Muhittin 1, Necdet 2, Ferudun 1, İdris 1, Mehmet 2, Musa 1, Recai 1, Hasan 2, İbrahim 1, İsmail 1. 

GOLLER: Ersin dak. 15,76, 87, Alp dak. 38 

AYYILDIZ 2-KOCAMUSTAFAPAŞA 0 

AYYILDIZ: Ertuğrul 2, Asım 2, Remzi 2, 
Akgün 0, Nihat 2, Bahri 2, Faruk 2, Suphi 2 
Şenol 1, Veli 2, Abdül 2. 

KOCAMUSTAFAPAŞA: Ferruh 0, Tahir 1, Ali 1, Bülent 2, Turgut 1, Hayrettin 1, Mehmet 2, İsmail 2, Ali 1, Zafer 2, Cengiz 1, 
GOLLER: Veli dak. 25, Bahri dak. 55 


ANKARA (ÖZEL) 

Futbol Federasyonu Kurulu, Perşembe günü İzmir'de toplanarak Eğitim Dairesinin raporunu görüşecek. 
Cemal Saltık Başkanlığında yapılacak toplantıya Eğitim Dairesi Müdürü Teoman Yamanlar'da katılacak. 


Bir süre önce Batı Almanya'ya sığınan Doğu 
Alman atleti Renate Neufeld'in açıklamaları spor dünyasında yankılanmaya devam ediyor. 
Die Welt, Le Mond'dan sona da Der Spiegel dergisi de Neufeld'in açıklamalarına çok geniş bir şekilde yer verdi. 

Doğu Alman atleti 
Spiegel'de yaptığı açıklamasında Doğu Almanya'da spor yaparken kendisine bazı haplar verilerek erkekleştirilmeye zorlandığını ve bu şekilde başarılı sonuçlar al- 


dığını belirtti. 

Renate Neufeld'in açıklamâsının bir bölümü şöyle: 


“Plana göre, her gün iki hafta boyunca iki veya üç hap almak zorundaydım. 10 gün ara verecektim ve almaya tekrar devam edecektim. Kısa bir süre sonra gördüm ki baldırlarım kalınlaştı ve ağrımaya başladı. Sesim değişti ve kabalaştı. 

Okuduğum spor okulunda bütün kızlarda ol- 


tılması, 


fesyonel b turulması. 


Yamanlar, kurulda futbolun sorun- 


larını içeren raporla ilgili açıklamalar- 4— 


da bulunacak. 


NELER GÖRÜŞÜLECEK 


Futbol Federasyonu Kurulu toplantısında Eğitim Dairesinin raporuna ilişkin olarak şu konular görüşülecek: 

1— üçüncü Türkiye liginin coğrafi 


sağlıklı bi 


Gençler 


duğu gibi bende regl olmamaya başladım. Üst dudağımın üstünden hafif bıyık çıkmaya başladı. Bize masaj yapan kadın Angelika "'Aha sende onlarden içmeye başladın"' dedi. 


Ayrıca Neufeld, batı- ya sığınrken yanında 
Doğu Almanya'da kendisine verilen ilaçları da getirdi. Uzmanların yaptığı incelemeden sonra hapların anabolika türünden ilaçlar olduğu saptandı. 

Bilindiği gibi çeşitli olimpiyatlarda Doğu 
Alman atletlerinin doping yaptıkları ortaya çıkmıştı. Ancak doping- te kullanılan ilaçlar hakkında somut bilgi elde edilememişti. 


Renate Neufeld'in 
Doğu Alman atletlerinin kazandıkları "başarının" içyüzünü ortaya seren açıklamaları çeşitli ülkelerdeki spor çevrelerinde büyük yankılar uyandırdı ve uyandmaya devam ediyor. 


olarak düzenlenmesi veya 2. ve 3. ligin birleştirilerek, 3. ligin kaldırılması. 
2— Profesyonel takım adetinin azal- 


3— Genel Müdürlük bünyesind» pro- 


ir Merkez Ceza Kurulu oluş- 


ve B-liğinin daha ir bünyeye kavuşturulması. 


5— Transfer sorununun çözümlen- 


mesi. 


6— İkinci Türkiye Liginin coğrafi 


olarak düzenlenmesi. 

7— Temel Eğitimin okullarda, kulüplerde ve bölgelerde yaygınlaştırılması için alınacak önlemler. 


JUDO, TEKVANDO VE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARI AÇIKLANDI 


ANKARA (ÖZEL) 

Judo ve Tekvando Federasyonu ve Dağcılık Federasyonu Kurulları 


ULUSLARARASI 11.AKDENİZ BİSİKLET TURU SONA ERDİ 


ANTALYA (THA) 
Uluslararası 11. Akdeniz Bisiklet Turu dün koşulan Alanya-Antalya 
etabı ile sona erdi. 134 
kilometrelik Alanya-Antalya etabını Çekoslovakyalı Michel Klasa kazandı. 
Hızlı bir tempoda geçen etapta Türkiyeli bisikletçiler zaman za- 


man ataklar yapmalarına rağmen Çekoslovak ve Alman bisikletçilerin için mücadele 
Türkiyeli 


klasman ettiklerinden 


açıklandı. 

Natık Canca Başkanlığında oluşturulanJudo ve Tekvando o Federasyonu 


D 


bisikletçileri bırakmadılar. 

Etap Ferdi Klasmanı şöyle: 


1— Michel Klasa (Çek) 3.25.45 2— Ladislav Novak (Çek) 3.25.45 3— 
Dietr Burckhard (B. Almanya) 3.45.45 


11.Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunda Çekoslovak Takımı, takım 


halinde birinci olurken genel ferdi sıralamada Çekoslovakyalı (o Viladi- 


mir Delek birinci oldu. _ 


p si ve ay™! 


Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 


Kurulları şöyle: 


Natık oCanca-Başkan, 
Ercan Yılmaz-Genel Sekreter, Tahir Genç (Asbaşkan), Mete Toruner, Enis Şen, Hüseyin Bektaş, 
Kürşat Ilgın, Necmi Ardık, Güven Görgül- Üyeler, İbrahim Özek. Namık Ekin, Feridun Yenisey, Özcan Benli, Yık maz Mesci-Teknik Komite, Ayhan Sezgin, Metin Özkan, Kutlu Ural, 
Ahmet Öktem, Nurdan Canca-Merkez Hakem 
Komitesi, Mustafa Gürkan, Armağan Örnekler, Mehmet Özparlak, Ahmet Şehsuvar- Danışma Kurulu, Bilge Papaki çı, Sami Çapakçur, Ar- da Saylan Hukuk Kurulu, Muzaffer Eryılmaz, Muti Uyar, Nejat Tokgözoğlu- Sağlık Kurulu, 
Mustafa Koylu, Hilmi 


Tuksal, Ata Yeşilyaprak, Levent Sırmalı, Hüseyin Sırmalı, Hüseyin Yeni- gün (Tekvando Kurulu) 


Bozkurt Ergör Başkanlığında kurulan Dağcılık Federasyonu kurulları ise şöyle: 


Bozkurt Ergör-Başkan Muzaffer Erolgez- Asbaşkan Sönmez Targan- Genel Sekreter, Latif Osman Çıkıgil, İsmet Ülkeli, Ali Şaşmaz- Üyeler Ahmet Şahin, Metin Öz, Mithat Ulutop, Rıza Yücesan, Yüksel Kuranoğlu, Halil Alpay, Alaattin Karaca, Cenk Buğdaycıoğlu- Teknik Danışma 
Kurulu, Uçman Sungur, 
Murşit Yeşil, Oğuz Salihoğlu, Mehmet Urgun, Erdal Sener- Eğitim ve Tanıtma Kurulu. 


AYDINLIK. 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 


30 Mart 1979 N 
Köprülüler: “Kontak kapama eyleminin... j 


Bursa, Eskişehir ve Gaziantep'te üç kişi 


öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Pazaryerinde Demir 
Yaraşık adındaki Ziraat Teknisyeni bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. 

Dün meydana gelen olayda, alış veriş için pazara çıkan Demir 
Yaraşık ucuna susturucu takılan bir tabanca ile vuruldu. Koma halinde hastaneye kaldırılan genç bütün çabalara rağmen kurtarıla- 


madı. 

GAZİANTEP'TE 

Gaziantep'te Sağlık Müdürlüğünde çalışan 
Mustafa Çiftçi adlı bir kişi kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. İki kişi oldukları belirtilen saldırganların olaydan sonra kaçtıkları bildirildi. 


ESKİŞEHİR'DE 

Eskişehir Fevzi Çakmak sokak'ta Mustafa Örüm adındaki bir kişi ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Mustafa Örüm'ün öldürülme olayının üzerine Eskişehir'deki tüm yüksek okullarda boykot'a gidildi. Boykot'larla ilgili olarak 125 öğrenci gözaltına alındı. 


KARS'TA 

“Kars'ta bir grup bekçi- nin oturduğu bahçeye atılan bombanın patlaması sonucu Mutullah Gökdemir adlı polis memuru ile Gürbüz Güneş adlı bekci yaralandı.- 

TUNCELİ'DE 

Tunceli'den Erzurum'a giden 46 AR 002 
plakalı yolcu otobüsü şehir dışında polis ve jandarma giysili kişiler tarafından durdurulmak istendi. şoforün otobüsü durdurmak isteyen kişilerin polis ve jandarma olmadıklarını düşünerek kaçmak istepgesi, üzerihe, 


soyguncu sanılan kişiler ateş açtılar, Olayda Kalender Ocal, Assubay Ali Büyüközütürk ve Ahmet 
Delir ağır şekilde yaralandı. Yaralılar Erzincan ve Erzurum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındılar. 


ANKARA'DA 

Gülveren Semti Kafdağı Sokak kavşağında pusu kuran bir kişi Gülveren lisesi (o öğrencisi Yaşar Sarıgöz'e tabanca ile ateş açtı. Ateş Sonucu ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 


KARABÜK'TE 

Karabük'te önceki akşam saat 20.00 sıralarında işinden evine giden Hüseyin Yıldırım adındaki bir devrimci MHP yanlısı Çatal Zeytin 
Yardım Derneğinin önünde pusu kuran 8 komandonun saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım Karabük SSK Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdiler. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı. 


ELAZIĞ'DA 


Komandoların 19 
Mart günü düzenledikleri provokasyondan sonra sahte solcular, Elazığ'da çeşitli yerlerde patlamalar tertiplediler. Önceki gece üç yere atılan patlayıcı maddeden ikisi patlayarak hasara, yol açtı. 


İlk patlama Saat 
22.45 sıralarında Akbank'ın Sanayi Sitesinde- ki şubesinde meydana geldi. Patlama, Akbank" 
ın camlarının kırılmasına ve aliminyum kaplamalarının hasar görmesine neden oldu. İkinci patlama Saat 02.00 sıralarında Yenimahalle, Mehtap So- 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 
18.35 MARKO 


19.00 DOĞA BELGESELİ Programda canlıların bazı hareket tarzları inceleniyor. 


19,30 SADABAD 


20.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROG- 


RAMI 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER 


21.20 TELEVİZYONDA SİNEMA Programda yönetmenliğini Richard Brooksun yaptığı ve başlıca rollerini Peter O Toole, Eli Wallach, James: Mason, Daliab Lavi ve Curt Jurgens'in paylaştıkları Lord Jim adlı film yayınlanacak. 


423.45 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Haberler 
Türküler, 
Şarkılar ve 

Oyun Havaları 
Kısa Haberler 
Günaydın 
Haber'er 
Sabahtan Sabaha 
Kısa Haberler 
Kısa Haberler 
Arkası Yarın 
Okul Radyosu 
Reklamlar ve 
Radyo TV 
Program Haberleri 
Haberler 
Yurttan Sesler 


05.05 
g 


06.00 
06.02 
07.30 
07 *9 
09.00 
10.00 
1001 
11.05 
12.55 


13.00 
14.32 


TRT2 


08.00 Açılış ve 
Program 

Gün Başlıyor 
Olayların İ çinden 
Sabah Konseri 
Hafif Müzik 
Türküler Geçidi 
Berigel Barışalım 
Rahmi Sönmezocak' 
dan Şarkılar 
Türküler 

Haberler 

Çeşitli Klasik 
Müzik 
Olayların [cinden 
Şarkılar ve 

Saz Soloları 
Yabancı Dıl 
Öğrenelim 


TRT3 


07.00 
07.02 
08.00 
09,00 
10.00 
10.30 
11.00 
13.00 
14.30 
15.00 


08.02 
09.00 
09.30 
10.50 
11.20 
11.40 
12.00 


12.40 
13.00 
13.15 


13.30 
14,00 


>i4.30 


Açılış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Barok Müzik 
Türk Yorumcuları 
Çeşitli Melodiler 
Öğleye Doğru 
Konser Saati 

Caz Müziği 
Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


Kısa Haberler Sanatçılarımızı 
Tamıyalırıı 

Okul Radyosu 
Kısa Haberler 
Kısa Haberler 
Çocuk Bahçesi 
Haberler 
Çocuklar İçin 
On Dakıka 

Köy Dağarcığı 
Kısa Haberler 
Gufteden Besteye 
T.B.M.M. , Saatı 
Tatil Gecesi 
Program ve Kapanış 
Gece Yarısı 


Beraber ve Solo 
Türküler 
Açıklamalı 

Küçük Koro 
Fransız Şarkıcıları 
Türküler ne der? 
Dın ve Ahlak 
Haberler 

Hafif Müzik 


Başlangıcından 
Bu Yana 
İnsanlık 


Küçük Konser 
Şarkılar 

Spor Gazetesi 

Hafif Müzik 
Program ve Kapanış 


Müzik Sohbetleri 
Pop - Car 

Studyo FM 

Akşam Konseri 
Çağdaş Müzik 
Çeşitli Müzik 
Gecenin Getirdikleri 
Cuma Konseri 

Gece ve Müzik 
Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


© Tunceli'de bir otobüse ateş açıldı, üç kişi ağır yaralandı 


kaktaki , Mehtap Apartmanının önünde meydana geldi. Mehtap Apartmanının önünde park eden MHP Belediye Meclisi üyesi ve Köy YSE-İş Başkanı Ömer Kabaklı'ya aitotomobil ileatılan patlayıcı madde açığa düştü ve yakındaki apartmanların camlarının kırılmasına yol açtı. 


DİSK... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


"Son zamanlarda bazı sendikalarımızın yöneticileri, bilerek ve isteyerek DİSK'in birliğine,işçi sınıfının mücadelesine zarar veren bir davranış içine girmişlerdir. Bunlar da~ grup çıkarları uğruna DİSK'in birliğini tehlike- ye atmaktan çekinmemişler, üyelerinin ekonomik demokratik çıkarlarını koruyacaklarına, üyelerini bu amaçlarına ulaşmak için kullanma yoluna gitmişlerdir. Demokratik-merkeziyetçiliğin temel taşı olan "Üyeler Örgüte ,azınhk çoğunluğa, alt organlar üst organlara uyar ilkesini yok saymak istemişler, örgüt disiplinini hiç kaale almamışlardır. Demokratik merkeziyetçiliğin en alt organdan en üst organa kadar tüm organların seçimle işbaşına gelmesi ilkesini saptırarak, hedef şaşırtarak mücadelenin içe dönük sürdürülmesine yönelmişler ve sendikalarda anti-demokratik tüzük hükümleri ile “tabanın söz ve karar sahibi olması" ilkesini engellemek istemişlerdir. 
DİSK organlarının kararlarına uymayarak DİSK ve işçi sınıfının düşmanlarını sevindirecek işler yapmışlardır." 

DİSK'in açıklamasında daha sonra" geçici olarak DİSK üyeliğinden çıkartılan - sendikaların tabanlarında bir takım kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda DİSK'in birliğine yönelik, DİSK'i parçalamayı amaçlayan çalışmalara girişilebileceğine" değinilerek, son zamanlarda bu yolda bazı girişimlerin kanıtları olduğu söylenmekte. ve 
"ancak bilinçli DİSK üyeleri bunlara bu olanağı vermeyecektir" denilmektedir. 


Taraki'ye... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
rak ele alacağı ve Afganistan "devrimini" koruyacağı belirtildi. Bu konuda yayın yapan Kabil Radyosu, Taraki'nin or- 


dunun başkomutanlığı sıfatını taşıdığını hatırlatti. 

Böyle bir konseyin 


kurulmasına gerekçe olarak ülkenin "tehlike" içinde olduğu gösterildi. 
Böyle bir konseyin kurulmasıyla, Afganistan 
“Devrim Konseyi" kendi ve hükümetin sorumluluk alanlarına giren konuları belirledi. Bu arada Taraki'ye hükümet üyelerini değiştirme, savaş ilan etme ve barış anlaşmaları imzalama gibi olağan üstü yetkilere sahip oluyor. 

Taraki'den boşalan Başbakanlığa ise Dışişleri Bakanı Hafızullah Amin getirildi. 

Geçen haftaki "Der 
Spiegel" dergisine bir demeç veren Amin, CO-MECON'a girmeyi düşündüklerini, özellikle teknik, bilimsel ve Afganistan'da kurulacak toplumsal sistem konularında Sovyetler'le ilişkileri artıracaklarını belirtti, Hafı zullah Amin ayrıca, ülkede kendi görüşlerine ay kırı hiç bir görüşe yaşama şansı vermeyeceklerini söyledi., 

PRAVDA'NIN 
İDDİALARI 

Sovyet Pravda gazetesi, Afganistan'daki hükümeti devirmek için ABD, Pakistan ve İran'ın içinde bulunduğu bir komplo nun hazırlandığını öne sürdü. Pravda'nın yazdığı ve TASS'ın geçtiği haber- de, Afganistan'da "solcu" hükümete karşı başkaldıran "asilerin"' büyük çoğunluğunun Pakistan' 
da bir kısmının ise Çin'de eğitildiğini iddia etti. 


MER 
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(Bastarafı 1. Sayfada) söyledi. 

Köprülüler, 1978 yılı ithalat yönetmeliğine 1.5 
milyon dolarlık esnaf ve sanatkarlar kotası konduğunu öne sürerek, bu kotaya başvurulan sadece 


kooperatif, dernek ve konfederasyonlarca yapılması gerektiğini söy- 


ledi. Kotanın ancak 1 
milyon 270 bin dolarının kullanıldığını belirten Ticaret Bakanı, "Hükümetin, yedek parçaları kooperatif ve dernekler aracılığıyla dağıtmadığın- dan mı, yoksa federasyo- nun emrindeki kotayı yeterince kullanmayıp kendi üyelerinin hakkını korumadığından mı söz etmek gerekir? Takdiri şoesnafına o bırakıyorum" dedi. 

KOTİL, İSTANBUL'DA 
DİRENİŞ 
OLMAYACAĞINI 
SÖYLEDİ 


İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, dün İstanbul'da, 24 şoför, minibüs ve otobüs derneği başkanı ve bazı esnaf 


derneklerinin yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında, 2 Nisan 


Pazartesi günü İstanbul'- da şoförlerin ve öteki esnafın hiç bir eyleme girişmeyeceklerini ve normal hizmetlerini yürüteceklerini açıkladı. 

HALİL TUNÇ DÅ 

KARŞI 

Türk-İş Genel Başkanı 
Halil Tunç da dün konuyla ilgili olarak verdiği demeçte, "Bunun şoförlerin haklarını korumaya yönelik olmayan politik bir karar" olduğunu söyleyerek, "Hükümetin bu yasadışı eylemi öneren sorumsuz yöneticilere karşı devletin gücünü tam olarak göstermesini bekliyoruz" dedi. 

Bu arada, İstanbul Kamyonetçiler ve İşletmecileri Derneği, Bergama Şoförler Derneği, Işıkkent Damperli Kamyoncular Kooperatifi, Tüm-Der, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonları Başkanları da açıklama yaparak kontak kapatma eylemine karşı olduklarını belirttiler. Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Turan Karabacak ayrıca Konfederasyon Yönetim Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini de açıkladı. 

BAKANLAR 
KURULUNUN 
AÇIKLAMASI 

Bakanlar Kurulunun dün 2.5 saat süren toplantısından sonra yapılan hükümet açıklamasında kontak kapama ve kepenk kapatma eyleminin yasa dışı olduğu belirtilerek "'Yasa dışı kararlara uyarak kontak kapatan veya işyerini açmayan esnaf, sanatkar ve şoförler hakkında yasal işlemlere başvurulmakla birlikte ayrıca, meslek kredileri, bayilikleri, ruhsatlar ve resmi ihalelerle ilgili hükümlerin Oo uygulanacağı doğaldır." denildi. 

Devlet Bakanı ve başbakan Yardımcısı Faruk 
Sükan tarafından açıklanan hükümet bildi.isinde, 

"Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun aldığı 2 Nisan Pazartesi günü başlayacak 4 
gün müddetle kontak kapatılması _ ile ilgili karar yasalara aykırıdır. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun bunu desteklemesi ve ayrıca aynı tarihlerde işyerlerinin kapatılması kararını alması 2. bir yasa dışı davranış olacaktır. " denilerek "Türkiye Şoför ve Otomobilciler derne- nin 1970 yılına kadar yasal yollardan yürüdüğü belirtilen hükümet açıklamasında 1970 yılında yaptığı 2 günlük direnişle yasaları çiğnediği bildiril- i 


SIKIYÖNETİM 


KOMUTANLIKLARI 
Öte yandan, Ankara, 


Erzurum-Kars Sıkıyönetim Komutanlıklarının kontak kapatma eylemini yasaklamalarından sonra İstanbul, Adana-Kahraman mara: Gaziantep ve Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlıkları 


Yunan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
mının yapılmayacağına ilişkin olarak Yunanistan'daki Türk Büyükelçisine söz verildiği bildirildi. 

Atina'daki Türk kaynakları da haberi doğruladılar. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 


* “ürk Cad, 113. Sok. 
i0: 16, Tel: 17 493, 


ADANA BÜROS!' 
Sefer Iş Hanı, 


da birer bildiri yayınlayarak direnişin yasal bir dayanağı. bulunmadığını ve gerekli işlemin yapılacağını açıkladılar. Ankara Cumhuriyet Savcılığı ise açılan soruşturmanın devam ettiğini, gerekli deliller toplandıktan sonra dosyanın Sıkıyönetim Komutanlığına göndetileceğini bildirdi, 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığında Vali ve Belediye (o Başkanınında katıldığı toplantı da kontak kapatma ve işyerlerini açmama şeklindeki kararın İstanbul içinde or- 


taya çikarabileceği etki ve ` sonuçları değerlendirmek ve alınacak önlemleri saptamak için dün saat 
14.00 de bir toplantı yapıldığı bildirildi. Konu ile ilgili olarak bugün saat 10.00'da İstanbul İl sınırları içinde bulunan çevre belediyelerin katılması ile ikinci bir toplantı yapılacağı açıklandı. 
Kontak kapa eylemi süresince kamu kuruluşlarının servis araçları- nın toplu taşımacılıkta kullanılacağı ve bu nedenle EGO'da tüm izinlerin kaldırıldığı belirtildi. 


Diyanet İşleri Başkanı, istifa edeceği yolundaki haberleri yalanladı 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Urfa Milletvekili Celal Paydaş'ın saldırısina uğrayan Diyaret İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın, istifa edeceği yolundaki (o haberleri yalanladığı ve kesinlikle istifa etmeyeceği : öğrenildi. 

CHP Grup Başkan Vekillerinin önceki gün yaptıkları açıklamada bu olayı incelediklerini belirtmelerinden sonra, CHP Genel (o Başkanı Bülent Ecevit'in Altıkulaç'ın kendisine çektiği 


N. Yılmaz... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lis gündemine alınan Türk Ceza Yasasının 141 ve 
142. maddelerinin kaldırılması ve 163. maddesinin değiştirilmesini öngören yasa önerisinin gerekçesinde, "141 ve 142 
inci maddeler, faşist dünya görüşünün ifadesidir" denildi. 

"Yurtsever aydınların, yazarların bilim adamlarının, ekonomik ve sosyal düzendeki çelişkileri ve adaletsizlikleri kamuoyuna yansıtma görevlerini yaparken çoğu kez bu maddelerden dolayı yargılandıkları ve mahkum edildikleri"' belirtilen yasa önerisinde özetle şu görüşlere yer verildi: 

"İnsan dimağının en yüksek ürünü olan düşünceyi, düşüncenin özünü sınırlayan bu maddeler, Türkiye'deki toplumun gelişmesine olumsuz yönde katkıda bulunmuşlardır. Bu maddelerin salt düşünceyi ve demokratik örgütlenmeyi yasakladığı ve suç saydığı açıktır. 
Türkiye'deki sosyal patlamaların doğuşunda bu maddelerin olumsuz etkisini görmemek mümkün değildir." 

"Türk Ceza Yasasının 
141 ve 142. maddeleri, 
toplumcu nitelikte siyasi düşüncenin ve bu düşünce etrafında örgütlenme özgürlüğünün ve özellikle emek haklarımızın savunulmasına bağlı düşünce ve inançların özünü ortadan kaldırmamaktadır.' 


Q 


Savaş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Kremlin yöneticileri daha geçtiğimiz nisan ayındaki darbeyle kendi 


elleriyle iktidara oturtdukları Taraki'yi Pakistan'ın üstüne sürmek, 


Hint Okyanusuna açılan bu stratejik bölgelerde mevziler kazanmak istiyorlar., Tıpkı Vietnam'ı komşusu Kamboçya'nın üstüne, Güney Yemen'i 
Kuzey Yemen'in üstüne sürdükleri gibi... 

Sovyet propaganda araçları da harıl harıl çalışarak şimdiden kendilerine "'haklı zemin"' yaratmaya çalışıyorlar: "'Pakistan ve İran, komşuları Afganistan'a saldırıya hazırlanıyor". "Ülke içindeki "'asiler" Pakistan'da, Çin'de eğtiliyor..." 


telgrafa verdiği cevapta üzüntülerini belirttiği bildirildi. 

Bu arada CHP Grubunda Diyanet işleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın sıldırıya uğraması olayı ile ilgili olarak söz alan CHP Urfa milletvekili 
Paydaş kendisini savundu ve olayı anlattı. Paydaş, tayinlerde etkili olamadığı gerekçesiyle Devlet Bakanı Lütfi Doğan" 
ı hafiflikle suçladı. 

Devlet Bakanı Lütfi 
Doğan ise yaptığı konuşmada yasalara göre tayin yetkisinin Devlet Bakanlığına değil, Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş olduğunu belirterek, olayla ilgili idari soruşturma o yapacağını belirtti. 

Türkiye Din Görevlileri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Coşar ile bazı din görevlileri de saldırıyı kınadılar ve Celal Paydaş'ın özür dilememesi halinde cenaze namazını kılmayacaklarını bildirdiler. 

Aslantaş... 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
hat Aslantaş, "Işçi sınıfının örgütü olan DİSK içinde huzursuzluk varsa, dostlar olarak düşüncelerimizi belirtmeyi görev saydık" şeklinde konuştu. Ferhat Aslantaş, mektubun bir hafta önce hazırlanıp gönderildiğini, basına yansımasını hayretle karşıladığını söyledi. 

' Öte yandan imza olayıyla ilgili olarak bilgisi- ne başvurduğumuz CHP 
Genel Merkez Yöneticileri olaydan haberdar olmadıklarını, ancak basına yansıdıktan sonra böyle bir mektubun varlığını öğrendiklerini söylediler. 

Aynı konuda görüşlerine başvurduğumuz Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay ise, "Ne metin ne imzalar konusunda bir açıklama yapma yetkisi- ne sahip değilim. İmzalar açıklanmayacak" dedi. 

Bu arada Baştürk'e mektup gönderme olayının basına (o sızdırılması CHP'li parlamenterler arasında hayretle karşılandı. Kendileriyle görüştüğümüz bazı parlamenterler mektup metninin ve imzaların basına yansımayacağının söylendiğini, bu söze rağmen olayın basına sızdırılmasının sorumluluğunun kime âit olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. 


sin ay eylam son © Chp GENEL önderdiği ağır silahla" MERKEZİNDEKİ : A TOPLANTI 


ra ne demeli? Sözümona içerdeki "'asileri"' bastırmak için gelen silahlara? 

Askeri gücüne dayanarak son yıllarda saldırıya geçen sosyal-emperyalistler, şimdiye kadar Afrika ve Asya'nın çeşitli bölgelerinde silahlı müdahaleler yaptılar. Ülkelerin birini ötekine kışkırtıp, sınır çatışmaları çıkardılar. Dünyayı fethetme yolunda önündeki engelleri atmak isteyen Brejnevlerin en büyük emellerinden biri sıcak denizlere, bu arada Hint Okyanusuna inmek. Afganistan'ı kendine bağlayarak bu yolda bir adım atan Sovyet yöneticileri, şimdi ikinci adımlarını atmayı amaçlıyorlar. 

Kabil'de meydana gelen bu ani değişiklikler bir o Afganistan-Pakistan taam belirtileri olabiir, 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

5 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


Genel siyasi durumu değerlendirmek üzere 
CHP Genel Merkezinde toplanan CHP Genel 
Yönetim Kurulu ile 
Grup Yönetim Kurulu toplantısından sonra hiç bir açıklama yapılmadı. 

Ancak Grup Başkan Vekillerinden Altan 
Öymen muhabirimizin 
"73 CHP'li parlamenterin DİSK'e yazdığı mektuptan haberiniz.. var mıydı?" şeklindeki sorusunu, "Bugün gazetede okudum, daha önce bilgim yoktu' diye cevapladı. 


KAYIP — Ankara *ktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmet Uğur YAYLACI 


YURTDIŞI BÜROLARI; 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 


— 215 40 60 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


zafer kazanmalarından, ne de istikrarlı bir barış- 

EA tan yanaydı. Çünkü her iki durumda da, Arap ülkelerini ve Filistin halkını Sovyetler Birliği'ne muhtaç göstermek isteyenlerin ayaklarının altindaki zemin kayacaktı. 

1973 Ekim Savaşının ortasında, Sovyetler 
Birliği parası ödenmiş silahları dahi teslim etmeyerek Mısır'a gerçeği öğretti. Sovyetler Birliği'nin öğretmenliği bu kadarla da kalmadı. Arkasından Mısır üzerindeki ekonomik, baskılar geldi. Yeni savaştan çıkmış bir ülkeyi borçlarını faizleriyle birlikte ödemeye zorlamak: İşte Sovyetler Birliği'nin "dostluğu" buydu. Bugün Arapların "baş destekçisi" pozuna giren Brejnev, o elverişli şartlarda Arapları teslimiyete zorluyor ve yarı yolda bırakıyordu. 


1967 Savaşı, Süveyş Kanalının kapanması, 
Sina petrollerini kaybetmek, arkasından 1973 
Savaşının ekonomik yükleri, sürekli askeri masraflar vb. yetmiyormuş gibi, bir de Sovyetler Birliği'nin ekonomik baskıları, Mısır ekonomisini. yıllar boyunca tahrip etmiş ve çok ağır bir buhrana sürüklemişti. Bu durum böyle devam edemezdi. Enver Sedat, ya barış yoluyla ya da savaşarak İsrail'le olan anlaşmazlığa geçici de olsa belli bir çözüm bulmak ve istikrarı sağlamak zorundaydı. İşte Sedat'ı cesur bir Siyaset izlemeye yönelten şartlar buydu. 

Sedat, İsrail ile imzaladığı anlaşma ile tespit ettiği doğrultuda bir başarı kazandı. Mısır, Israil'in işgal ettiği topraklarını geri almaktadır. 
Ayrıca 3 milyar dolarlık ABD kredisi, Mısır ekonomisinin buhranını dindirecektir. Barış Anlaşması, sonuç olarak Mısır'ın ve Sedat'ın durumunu güçlendirmiştir. 


İsrail'i, Sina'dan geri çekilmeye ve belli tavizler vermeye zorlayan olgulara da kısaca göz atalım. 

ABD emperyalizminin durumu, bütün dünyada olduğu gibi Orta Doğu'da da sarsılmıştır. 
En son İran halkının Şah diktatörlüğüne karşı başardığı devrim, ABD'ye ağır bir darbe indirdi. İsrail uluslararası alanda zaten koyu bir yalnızlık içine düşmüştü. Bir de buna, İsrail'in esas dayanağı olan ABD'nin durumunun sarsılması eklenince, siyonizmin bahtı iyice kararmaya başladı. Üstelik İsrail ekonomisinin buhranı ağırlaşmakta ve hem Filistin Arap halkının, hem de Yahudi emekçilerinin mücadelesi yükselmekteydi. Bütün bu şartlar, ABD'nin İsrail hükümeti üzerindeki baskıları ile birleşince, Begin için anlaşmayı imzalamak ve bazı tavizleri kabul etmekidişındabir yol kalmamıştı! 


Tespit edilmesi gereken en önemli nokta, Orta Doğu meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşmamış olmasıdır. Çünkü yurdundan sürülüp atılmış olan Filistin halkının milli devlet kurma hakkı gerçekleşmiş değildir, Suriye ve Ürdün toprakları hâlâ İsrail siyonistlerinin işgali altındadır. Arap ülkelerinin ve Filistin halkının haklı davalarına sırt dönerek kalıcı bir 

y barışın ger çekleşemeyeceği açıktır. 


Arapların ve Filistinlilerin haklı davasını destekliyoruz z 


© 


Üstelik Orta Doğu meselesini iyice karmaşik hale getiren, bir de Sovyetler Birliği etkeni 


vardır. Sovyet 


sosyal-emper yalistleri 


Avru- 


pa'yı dize getirmek ve dünyanın efendisi olmak için, bugün Orta Doğu'ya yükleniyorlar. 
Brejnevlerin meselesi, ne Arapların toprakları- 


nı kurtarmalarıdır, 


ne de Filistin halkının 


milli haklarına: kavuşmasıdır. Onların meselesi, Arap halklarının haklı davalarını kendi emperyalist amaçları için kullanmak ve sonuç olarak Arapları da köleleştirmektir. Bu nedenle Orta Doğu ülkeleri ve halkları, ABD emperyalizmi ve siyonist uşaklarından kur- 


tulmak yanında, 


Sovyet 


sosyal-emperyaliz- 


minin pençesi altına düşmemek gibi bir mücadele göreviyle de karşı karşıyadırlar. 


Gerçi ABD, 


rakibi 


Sovyetler Birliği'nin 


yayılmasını önlemek ve bölgedeki çıkarlarını korumak açısından bir başarı sağlamıştır. Fakat o gittikçe daha geri noktalarda tutunmak zorunda kalmaktadır. Bütün çabalarına rağmen, ABD'nin gerilemesi durmayacaktır. Bugün Suudi Arabistan bile ABD denetimi dişında bir siyaset izleyebilmektedir. 


Sovyetler Birliği 


ise hücum İl 


Moskova'nın Orta doğu'da yeniden önemli mevziler ele geçirmesi dengeyi bozabilecek ve yerküresini yeni bir dünya savaşının eşiğine getirebilecektir. Bu nedenle Orta Doğu halk- 


larının, birleşerek Sovyetler 


Birliği'nin ya- 


yılmasına set çekmeleri yalnız bölgemizin kaderini değil, aynı zamanda dünyanın kaderini 


etkileyecektir. 


ABD emperyalizmi ve siyonizm bölgemizden sökülüp atılmalıdır. Ama onların yerini Sovyetler Birliği değil, her ülkenin gerçek sahipleri doldurmalıdır. 


Arapların 


işgal altındaki topraklarını tü- 


müyle kurtarmaları ve Filistin halkının milli devletini kurabilmesi, dünya çapında iki süper devlete karşı mücadelenin bir parçası olarak ele alındığı zaman, devrime ve gelişmeye hizmet eder. Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemek ve dünya savaşını uzaklaştırmak meselesinin gündemde olduğu gözden uzak tutularak doğru bir siyaset izlenemez. 

Bütün bu gerçekler, Arapların ve bütün Orta Doğu ülkelerinin birleşmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Araplar arasında çatlaklar yaratmak, bugün Sovyet sosyal-emperyalizminin ve siyonistlerin politikasıdır. Zafer kazanmak ise, birleşmekten geçmektedir. Bu nedenle biz, bir grup Arap ülkesinin yanında yer alarak, başka bir grup Arap ülkesini mahkum eden tutumu doğru bulmu- 


yoruz. 


a İM 


Arap ülkelerinin ve Filistin halkının İsrail siyonizmine ve süper devletlerin hegemonyacıliğına karşı birleşmelerini ve mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz, Mesele, dün oldugu gibi bugün de bu mücadelenin zafere ulaş- 


masıdır. 


Unutmamak gerekir ki, her zafer mevziden mevziye ilerleyerek ve zikzaklı bir yol izleye 


rek kazanılır. 


(Baştarafı |. Sayfada) yaparak, 30 Martra dev- 


rimcilik adına yapılacak 


Anma törenleri... 


kara ve İzmir gibi büyük illerde protesto adı altında girişilen vehalkta huzursuzluğa yol açan, çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atma, bombalı pankartlar asma, korsan eylemler yapma şeklindeki eylemler dün de sürdürüldü. 
ANKARA'DA 

Tandoğan Meyda nında dün Dev-Yol'cular Kızıldere olaylarının yıldönümüne protesto eylemlerinin provasını yapmaya çalıştılar. Halkın Kurtuluşu, Partizan gibi gruplarda bu prova eylemine katılarak Tandoğan otobüs duraklarında kümelendiler. Ancak sabah 7.30 civarında okullarına gitmek için toplanan öğrencileri Dev-Yolcular yanlarına katamadılar. 

Askeri Birliklerin ve polislerin artırılması yüzünden prova yapamayan grup ikiye bölündü. Tandoğan alanından otogar tarafına giden grubu polisler, Tandoğan'dan Bahçelievler'e giden grubu da askerler çevirerek götürdiler. 

Ulus Meydanında 
Hukuk Mahkemeleri kar şısındaki bir inşaata, "Kı zıldere'de meydana gelen faşist katliam mücadelemizi engelleyemez" yazıli ve ucunda bomba kuşkusu veren torba bulunan pankart asıldı. 

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre torbadan çıkan mektup- tan pankartın asılmasını THKP-C grubunun üstlendiği ve Kızıldere olaylarını protesto amacıyla yaptığı anlaşıldı, 


DLB'NİN AÇIKLAMASI 


Ankara Devrimci Liseliler Birliği bir açıklama 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Luntma- 
<argatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel:30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
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Lozan 


boykotların, bombalamaların vb... devrimcilikle hiç bir ilgisi olmadığını belirtti. Bu tür eylemleri alkışlayacak olanların iç savaş çağrıları yapan 
İGD ile ÜGD olacağı belirtilen açıklamanın sonunda bütün gençlik ve öğretim görevlileri gençliğin hiçe sayıldığı ve jandarma ile karşı karşı ya getirildiği anarşi ve kargaşalığı artıracak bu eylemlere karşı çıkmaya çağrıldı. 
SAMSUN'DA 
Samsun Valiliği bütün illerdeki Emniyet Örgütlerine birer yıldırım mesajı ileterek, 30 Mart gecesi cezaevlerinden kanlı kaçış planları yapıldığı- nın haber alındığını, bu nedenle uyanık bulunulması gerektiğini bildirdi. 
Önceki gün Samsun 
Cezaevine silah sokulduğunun ortaya çıkarılması üzerine, cezaevinde geniş tedbirler alındı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ele geçen silahların içeri girmesi halinde birçok kişinin ölmesinin mümkün olduğunu belirttiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildiriliyor. 
İSTANBUL'DA 
İstanbul'da önceki gece de çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atıldı. 
Fındıklı'da Siemens 
Han'ın giriş katındaki pencereye bırakılan maddenin patlaması, handa ve bitişikteki binada hasar yarattı. Arnavutköy' 
de İş Bankası Şubesi ile Maltepe Adatepe Mevkiinde bulunan Akbank'a ait depoya da patlayıcı maddeler atıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Nerin'in Bağdat Caddesindeki evinin bahçe- 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt içi 


108 TI. (1 Aylık) 
320TI. (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 
1290 TI. (1 Yıllık) 


sine de bir otomobilden patlayıcı madde atıldı. 

Tepebaşı'nda bulunan 
ABD konsolosluğunun bahçesine de patlayıcı madde atıldı. 

Bu arada İstanbul'da alınan önlemlerin artırıldığı ana caddeler ile kavşakların askerler tarafından kontrol altına alındığı görüldü. 

Kuştepe Lisesi'nde Kızildere katliamını protesto gerekçesiyle Dev-Solcular dersleri boykot ettiler, Derslerin boykot edilmesine karşı çıkan ve öğrenimin sürdürülmesini isteyen bazı öğrencilere Dev-Solcular saldırdılar, Saldırganları engelleyen öğrenciler saldırıyı tepki ile karşıladılar. 

Bu arada Pendik Lisesi duvarına asılan üzerinde "'30 Mart'ın hesabı sorulacaktır" yazılı bombalı pankart polisler tarafından indirildi. ve soruşturmaya başlandı. 

Vefa Lisesinde de sahte solcular dersleri boykot kararı aldılar, Okul öğrencilerini de kendilerinin yapacakları korsan mitinge katmaya çalışan sahte solcular, polis tarafından dağıtıldılar. 

Şişli Lisesinde de bir grup önceki gün dersleri üç gün boykot ederek öğrenimi engellediler. 

İZMİR'DE 

İzmir Konak meydanında İnşaat halindeki Belediye Tanzim Satış binasının 7. katına asılı olan pankarta bağlı bomba patladı, bomba uzmanı Enver Özkraller adlı polis memuru ağır olay yerinde bulunan Hürriyet gazetesi muhabiri Aykut Fırat hafif yaralandı. 

"Kızıldere'nin Hesabı-Sorulacak" yazılı ve Dev-Sol imzalı pankarta bağlı bombayı uzman polis 


[Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
jiso DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


Yayın ilanı 


" (Yayın Sayfasında) Doğum,Evlenme,Ölüm! 5 Sat.) 350 lira Küçük İlanlar 


almaya çalışırken olay yerinde bulunan Hürriyet Muhabiri de bu durumu fotoğraflamak istedi. 
Ancak pankartla görünürde hiç bir bağlantısı olmayan bir levhaya Hürriyet muhabirinin dayan- 


ması üzerine bombanın patlamasıyla çok yakınında bulunan polis 


memuru Enver Özkrallar ağır yaralandı. Bombanın iyi hazırlanmış bir tuzuk olduğu ve mutlak öldürmek kastıyla yerleştirildiği saptandı. 

Ağır yaralanan polis memuru Konak'taki dev- 


let hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde' ikinci pankartın daha bu- 


lunduğu belirtiliyor. 


Önceki gün düzenle nen işgal, korsan miting vb... gösterilerle ilgili olarak 43 kişinin polis tarafından gözaltına ahndığı öğrenildi 

Tepecik'te önceki gün Atatürk Ticaret Lisesinden bir grup öğrenci okulu işgal ederek camlarım kırdılar. İşgalci öğrenciler daha sonra polisin müdahalesiyle dışarı çıkarıldılar Konak'ta posen yapan bir grup ise 
$ Bankasını taşladılar, 
Bu arada bazı grupların da yollarda ateş yakarak gösterilerde bulundukları ve Çankaya'da göstericilere müdahale eden polislere silahla karşılık verildiği bildirildi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak toplam 43 kişi- in gözaltına alınıdığı belirtildi, 

MERSİN'DE 

Uray Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Bankasının yan duvarına "30 Mart'ın intikamı alınacak" diye yazan bir grubun daha sonra da Bankaya patlayıcı madde attıkları bildirildi. 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar 
| 3.5.7. sayfalar 


(Santimi) 250 lira 
(Santimi) 300 lira 
(Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) $ lira 


H.KURTULUŞU'NA 
GÖRE FAŞIST 


DIKTATÖRLÜĞÜN 
TERÖRÜ 


TIRMANDIKÇA 
TIRMANIYOR 


"Kıran kırana sokak savaşlarına hazır olmalıyız” 


Hemen hemen bütün görüşlerini değiştiren Halkın Kurtuluşu" nun değişmeyen tek bir görüşü var; bugün esas vurulması gereken hedefin iç gericilik oldu- 


ğu. 

Halkın Kurtuluşu, yayınına "Can düşmanımız faşizme karşı" diyerek ve 24 tane talebi alt alta yazarak başladı. Bu talepler "8 saatlik işgünü" ile başlıyor ve "idam cezaları kaldırılmalıdır"'la bitiyordu. 

Halkın Kurtuluşu'na göre, ülkemizde o günlerde, "1971 tecrübesinden dersler çıkaran burjuvazi, faşist diktatörlük tezgahlamaya çalışıyordu. MC iktidarı da, "faşist diktatörlüğün adım adım gerçekleştirilmesinin bir aracı"'ydı. 

Bu tespitleti yapan Halkın Kurtuluşu'nun belirlediği temel siyaset de, "can düşmanımız faşizmin tırmanışını önlemek"'ti. 

1977 Ocak'ında Halkın Kurtuluşu'nun 40, 41, 42 ve 43. sayılarında devam eden, faşizm üzerine uzun teorik bir yazı yayınlandı. 
Bu. yazının sonunda "bugün ülkemizdeki siyasi sistemin adı faşist diktatörlüktür" deniyordu. 

O dönemde yine MC hükümeti iktidardaydı ve önemli bir siyasi gelişme de olmamıştı. Ancak önceleri "faşist diktatörlük tezgahlanıyor" diyen Halkın Kurtuluşu, eleştiriler karşısında, birden bire bu konudaki görüşlerini değiştiriyor ve “"'ülkemizde' ki siyasi sistemin faşist diktatörlük olduğunu" söylüyordu. 

Bu uzun yazı dizisinin sonunda ise şöyle bir dipnot vardı: 

"Halkın Kurtuluşu'nun çeşitli sayılarında ve 'Halkın Kurtuluşu Çıkarken! broşüründe, faşizmin burjuvazinin sadece en gerici kesimlerinin bir siyasi sistemi olduğu yolundaki tahlillerin, bugün için hem teorik hem de siyasi bakımdan geçersiz olduğukendiliğinden anlaşılmalıdır." 


"BUTON BUYUK 
BURJUVALAR VE 
TOPRAK AĞALARI FAŞIST” 


Halkın Kurtuluşu faşizm konusunda da böyle bir özeleştiri yaptıktan sonra, başından beri "'devrimin sivri ucunun yöneleceği siyasi hedef" olarak tespit ettiği iç gericilik tanımını da açıklığa çıkardığını söyledi. Halkın Kurtuluşu'na göre iç gericilik, "bütün emperyalistlerin işbirlikçileri olan büyük burjuvazi ve toprak ağaları ve onların siyasi iktidarı faşist diktatörlük"'tür. 

Halkın Kurtuluşu'na göre, ülkemiz "ABD hegomonyası altında bulunduğundan” faşist diktatörlüğün kumanda mevkileri, kilit noktaları Amerikancı faşistlerin elindeydi. Faşist diktatörlüğün esas destekçisi ABD emperyaliz- 


mide MIKILSIN 
MC SLOGANI YANLIŞ” 


Halkın Kurtuluşu önceleri, "MC'ye karşı genel grev" önerisini kabul etti ve savundu. Ancak haziran seçimlerinden sonra "Yıkılsın MC" gibi sloganların, "MC' ye karşı genel grev" gibi önerilerin yanlış olduğunu söyledi ve tekrar özeleştiri yaptı. 

Halkın Kurtuluşu'na göre, bu tür sloganlar "esas düşmarı, faşist diktatörlüğü gizleyen sloganlar"'dı. 
Hükümeti hedef gösteriyor, faşist devleti gizliyordu. Bunun sonucu olarak reformculuğu güçlendiri- 


yodi- DAHA DA BUYUK SALDIRILAR GÜNDEMDE 


Halkın Kurtuluşu ilk çıkışın- dan beri, istisnasız bütün * başyazılarında sürekli şu durum tahlilini yapmaktadır: 

Ülkemiz derin bi ekonomik ve siyasi bunalım içindedir. Hakim sınıflar (43. sayıdan sonra faşist diktatörlük) bu buhranın yükünü halkın sırtına yıkmaya çalışıyor. 
Bunun için halka azgınca saldırıyor. 

Bu tahlili yapan Halkın Kurtuluşu sürekli olarak halka karşı daha büyük saldırıların gündemde olduğunu söylüyor. İşte birkaç örnek: 

"Emperyalist işbirlikçisi hakim sınıfların, uzun zamandır yeni saldırıların hazırlığı içinde olduğu bilinen bir gerçektir." (sayı:22) 

"MC faşistleri, ortamını oluşturabildikleri takdirde seçimlerin ya- 


pılmasına bile engel olmayi planlamaktadırlar." (Sayı: 20) "Kısacası bu yeni donem... 
Faşist diktatörlüğün halk muhalefetini baştırmak için yeni katliamlara. girişeceği dönem olacaktır." 


nç birlerle kelime uygunsa kıran kırana bir sokak savaşıyla ezme yolunda olduğu" görülmektedir." 
(sayı:73) 

64. sayısında, "faşist diktatörlüğün daha da sertleştirilmesi" ve "askeri faşist diktatörlüğe dökülmesinin şartları da hazırlanmaktadır ve bu da kapıda beklemektedir" diyen Halkın Kurtuluşu, 
1977 Haziran seçimleri sonrasında 
kurulan 1. Ecevit Hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine, "ülkemizdeki faşist hakim sınıflar, reformcu CHP'ye şimdiden tekmeyi yapıştırmak ve onu bir kenara atmak zorundadır" diyordu. Beş ay sonra 2. Ecevit Hükümeti kurulduğunda ise "yeni hükümet faşist diktatörlüğün koltuk değneidir" diyerek, hükümeti "faşist diktatörlüğü güçlendirmenin, onun zaaflarını örtmenin bir aracı" olarak değerlendi. 


MOSKOVA 
YANLILARIYLA "FARK" 


Önceleri "faşizmin tırmandıgını", 40. sayıdan sonra da "faşist diktatörlüğün terörünün tırmandığını" söyleyen Halkın Kurtuluşu, bu konuda "Faşizme Geçit Yok" diyen Moskova yanlılarıyla aynı görüşleri savunuyor, Halkın Kurtuluşu, Moskova yanlısı TKP ile farkının da "kitle hareketine dayanmak veya dayanmamak" noktasında olduğunu açıklıyor. 

Amerikan emperyalizminin gerilediği görüşünü şiddetle eleştiren Malkın Kurtuluşu, TİKP'nin "ük kemizde faşizmin gerilemekte olduğu" şeklindeki tespitinin "'sınıf işbirliği" olduğunu öne sürü- 


“© “KONTRGERİLLAYI 
AÇIĞA ÇIKARMAK 
FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ GİZLİYOR” 


Halkın Kurtuluşu, gazetemizin 
Kontrgerilla yayını sırasında : 4 
bu yayının "çöplüğe dökülmüş paçavralardan ibaret olduğunu" söyledi. Kontrgerillaya karşı mücadelenin ve Kontrgerilla danhesap sorulmasını istemenin "faşist diktatörlüğü Kontrgerilladan ibaret göstererek gizlemek" olduğunu öne sürdü. 

Gazetemiz Kontrgerilla hakkında yayın yaptığı ve TİKP'nin "Kontrgerilladan hesap soralım" kampanyası açtığı sıralarda, Adana'da Halkın Kurtuluşu taraftarı bir grup saldırgan, gazetemizi satan devrimcilerin üzerine saldırdı. Saldırıda iki kişi öldü. Bunun üzerine Halkın Kurtuluşu dergisi ve taraftarları uzun süre gazetemizi ve TİKP'yi hedef alan bir saldırı ve karalama kampanyası yürüttüler, 


SIKIYÖNETİM KONUSUNDA 


Halkın Kurtuluşu yöneticileri, daha önce İstanbul'da bir matbaa ile anlaşma yapmış olmalarına rağmen, sıkıyönetim ilan edilince gazeteyi İzmir'e taşıyarak burada çıkarmaya başladılar. 

Halkın Kurtuluşu dergisi sıkıyönetimi şöyle değerlendiriyor: 

". . Sıkıyönetim egemen sınıfların ve onların politikasını uygulayan CHP Hükümetinin emekçi halk üzerinde sürdürdüğü baskı politikasının, yeni baskı tedbirlerinin bir parçası ve devamı olarak ilan edildi. Egemen sınıflar ve onların siyasi iktidarları....buhrandan Ç! 
kış yolu bulmayı ve buhranın yükünü emekçi halkın sırtına bindirmeyi amaçlamaktadırlar." 

Halkın Kurtuluşu dergilerinde sıkıyönetim konusunda şu başlıklara rastlanıyor : 

"Sıkıyönetime hayır" 

"Halkımız yeni 12 Mart'lar istemiyor" 

"Sıkıyönetim de sökmeyecek" 

Sıkıyönetim üzerine bu tespitleri yapan Halkın Kurtuluşu, "sıkıyönetimin kaldırılması için mücadelenin yeterli olmadığını, bunu demokratik halk iktidarı için mücadeleyle birleştirmek gerektiğini" söyleyerek, sıkıyönetime karşı çıkan öteki grupları eylem birliğine ve "'doğru hedeflere karşı mücadeleye" çağırıyor. 

Halkın Kurtuluşu, henüz bu doğru hedeflerin somut olarak neler olduğunu ortaya koymadı. 
Dergide, "sıkıyönetimi ezeceğiz, yıkacağız" sözlerine bol bol rastlanırken, sıkıyönetim mahkemelerinde tahliye edilen Halkın Kurtuluşu taraftarları neyi ezecekleri konusunda kararsızlığa düşüyor- 


H= YİNETKPİLE “FARK” 


Sıkıyönetimden sonra çıkardıkları sayıda Moskova yanlısı TKP ile AYNI tespitleri yaptıklarını farkeden Halkın Kurtuluşu yöneticileri, ikinci sayıda başlığı şöyle olan bir yazı yayınladılar: 

"Sahte TKP sıkıyönetime karşı savaş açabilir mi?" 

Bu yazıda ''TKP'nin aslında sıkıyönetime karşıymış gibi gözükerek, kitlelerden tümden tecrit olmayı önlemeye çalıştığı" öne sürülüyor ve "TKP'nin sıkıyönetime karşı 'savaşım' çığlıklarının boş bir demogojiden ibaret olduğu" söyleniyor. 


— a — 


Metin Yıldırımtürk” ün ölümüne yol açan nedenler... 


Suadiye vapurunun kaçırılması olayı ve H.Kurtuluşu” nun tutumu 


mr” 


i birleri 
Ne sikiyonetim, ne yeni baskı tedi 3 f m „ede faşist katliamlar halkımızın demokrasi 


J< ilini durduramayacaktır 


SIKIYÖNETİM DE SÖKMEYECEK / 


Var olan haklarmızdan bir aklım bile geri çekilmeyelim , 


demokras bayrağın 


emekçi kitleleri © Q 


aldatamayacaktır 


H.Kurtuluşu dergisi lik sahibi ve 

2. THKO davasi sanıklarından 


ZEKi GÜMÜŞEL: 


Z. Gümüşel Halkın Kurtuluşu dergisi'nin ilk sahibiydi. 17. sayıdan sonra, derginin sahibi olmasından dolayı tutuklandı ve bir süre cezaevinde yattı. Bu yüzden sahipliğini bırakmak zorunda kaldı. 


“Halkın Kurtuluşu" dergisinin ilk sahibi ve 
12 Mart'taki 2. THKO Davası sanıklarından 
Zeki Gümüşel, bir süre öncesine kadar saflarında yeraldığı H.Kurtuluşu grubu hakkında açıklamalarda bulundu. Z.Gümüşel'in açıklamalarını aynen yayınlıyoruz: a 

“1969 yılından bu yana devrimci mücadele saflarında bulunmaktayım. 1972-1974'de THKO II Davası'nda yargılanarak 10 sene hapis cezası aldım. 1974'den bu yana da "Halkın Kurtuluşu” saflarında mücadele etmekte idim. Bugün, Halkın Kurtuluşu'nun izlediği siyasi çizginin devrime ve halka zarar verdiğini ve uluslararası planda yeni bir dünya savaşını kışkırtarak dünyaya hakim olmak isteyen sosyal-emperyalist Sovyetler Birliği'ne ve ülke içinde de Moskova yanlısı sahte TKP'nin gerici iç savaş siyasetine hizmet ettiğini kavramış ve "Halkın Kurtuluşu" saflarını terketmiş bulunuyorum. 

“Burada uzun uzadıya Halkın Kurtuluşu'- nun siyasetlerini eleştirmeye girişecek değilim. Çünkü, bugüne kadar bu, Aydınlık ve TİKP tarafından gereğince yerine getirildi. 
Ancak, revizyonizmin üzerimizdeki derin etkileri nedeniyle, benim için bu noktaya ulaşmak hiç de kolay olmadı. Bu yüzden, hele uzun yıllardır birçok insanın "Sol niye bölük pörçük?", “Sol nasıl birleşecek?” sorularını sorduğu ve "devrimci" veya "solcu" adıyla ortaya atılan herkesin de "birlik, birlik" sloganları attığı gözönünde tutulursa, son birkaç yıldır güçlü bir biçimde ortaya çıkan birlik akımının etkisiyle benim de bu noktaya ulaşmama yol açan gelsmeleni kısaca gözden geçirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. 


MACERACILIK 
VE TESLİMİYET iÇiÇEYDİ 


“1971'de revizyonizmin ve Troçkizmin körüklediği maceracılık kaçınılmaz olarak yenilgiyle sonuçlandı. 1971-1974 döneminde maceracılığı ve teslimiyeti içiçe yaşadık. 

1974 sonrasında 1971'in maceracılığı iki 
yönde ayrışmaya başladı. Bir yan teslimiyetçilik ve revizyonizm yolunu tutarken, bir yan da, ülkemizde Aydınlık'ın ve dünya devrimci hareketinin revizyonizme ve maceracılığa karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin etkisi altında özeleştiri yaparak 1971'in maceracılığını mahkum ettiğini söylüyordu. 

"Bu olumlu bir adımdı. e Devrimcilerin ve halkın birliği açısından ileriye doğru bir gelişmeyi temsil ediyordu. 

'Ancak bu özeleştirinin temel bir zaafı vardı: Dünya ve Türkiye gerçeğini bütünlüklü bir tarzda kavramakta yetersiz kalıyor, revizyonizmin ideolojik ve siyasi çizgideki ve mücadele ve örgütlenme tarzı üzerindeki her belirtisine karşı somut ve köklü bir mücadele açamıyordu. 
Yıllardır revizyonizme, Troçkizme ve macera: cılığa karşı tutarlı ve kararlı bir mücadele yürüten Aydınlık'tan öğrenme konusunda kararsız ve korkak bir tutum alıyordu. 

“Devrimin halk kitlelerinin eseri olacağı gerçeği söz olarak ifade edilmesine, maceracılık di ye bireysel terörizmin mahkum edildiği söylenmesine rağmen, halk kitlelerine güvenden eser yoktu ve maceracı öz ve bunun ikiz kardeşi teslimiyetçilik esas olarak varlığını sürdürü. 
vordu. 

"Bunun en somut örneğini kendi tecrübemle 
1976 başında Halkın Kurtuluşu'nun yayınlan- 


H.Kurtuluşu'nun özellikle saflarında kopma eğilimlerinin belirdiği dönemlerde açtığı kampanyalardan biriyle ilgili düzenlenen mitinglerden biri... 


H.Kurtuluşu dergisinin manşetlerinden bazıları: Bu başlıkların çoğu "edemez", 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ması sırasında yaşadım. Bir yandan, ideolojik, siyasi ve pratik bakımdan hiç bir ciddi hazırlık yapmadan bir gazete çıkarmaya girişerek maceracılık yapıyor ve özellikle gazeteciliğin pratik meseleleri konusunda ancak Aydınlık ve Halkın Sesi'nin tecrübesinden öğrenmeyi bildiğimiz ölçüde başarılı olabiliyorduk. Öte yandan ise, "Bu gazeteyi zaten yaşatmazlar" anlayışı ile teslimiyetçi bir tutum alıyorduk. Bu, halka güvensizliğin apaçık bir belirtisiydi. Ülkede merkezi görev olarak demokrasi mücadelesini tespit ediyorduk ama, basın özgürlüğü alanında halk kitlelerine güvenerek ve dayanarak adım adım mevziler kazanmak, bu mevzileri sağlamlaştırmak ve bunlara dayanarak yeni mevziler kazanmak için mücadele etmek tutumunu benimseyemiyorduk. 

“Bunun nedeni neydi? 

“Sağlam bir ideolojik ve teorik temele, dünya ve Türkiye'nin somut gerçeği konusunda berrak ve tutarlı siyasetlere sahip değildik. 
Dünyanın genel şartları konusunda, somut ifadesini Mao Zedung'un Üç Dünya 'Teorisi'nde bulan uluslararası devrimci hareketin genel çizgisi benimsenmişti ama,iş ülkemizin şartlarının tahliline ve Türkiye için somut siyasetler tespit etmeye gelince revizyonist siyasi tezler ortaya çıkıyordu. 


AYDINLIK'IN 
BİRLİK ÇAĞRISINA VERİLEN CEVAP 


“Bu şartlarda 1976 Nisanında Aydınlık, Halkın Kurtuluşu'na ve diğer devrimci hareketlere tartışma ve birlik çağrısında bulundu. Halkın Kurtuluşu, buna "ciddiyetsiz, sorumsuz ve firsatçı" diyerek, olumsuz ve gerici bir tavırla karşılık verdi. Bu, esas olarak dünya ve Türkiye konusundaki görüş ve fikirlerine güven duymamaktan kaynaklanıyordu. Fakat bunu örtbas etmek için, "Eğer Aydınlık ile birleşmeyi kabul etseydik, tabandaki kadrolar tozumuzu atardı" diye gerekçe uyduruluyor, suç tabandaki devrimcilere yükleniyordu. 

“Oysa, gerçek neden Aydınlık'ın Halkın Kurtuluşu'nun revizyonist görüşlerine karşı başlattığı mücadelenin kadroları düşündürmesiydi. Yanlış görüşleri Marksist ustalara onaylatabilmek için devrimci kadrolar boş bir çabayla akıntıya karşı kürek çektiriliyor ve bunaltılıyordu. Öyle ki, “Şu sınıf mücadelesi şöyle bir sene falan dursa da, biraz okuyup kendimizi eğitebilsek” gibi görüşler bile ifade edilebiliyordu. Bu, neye hizmet ettiğini kavramayan yoğun ve kör bir pratikle de birleşince intihar teşebbüslerine kadar varan bunalımlara yol açabiliyordu. Birlik konusunda gerici tutum alınması revizyonizme yarıyor ve Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyordu. 


CANKURTARAN SİMİDİ; 
AEP'iN 7.KONGRESİ 


“Bu şartlarda AEP'nin 7. Kongresinde ortaya çıkan revizyonist cereyan bir cankurtaran simidi gibi imdada yetişti. Aydınlık'ın yürüttügü mücadele karşısında kararsızlık göstermeye başlayan fakat grupçu eğilimlerin güçlü etkisiyle bocalayan birçok insan, yanlışı görüşlere bir dayanak bulma sevinciyle ilkesiz bir tarzda bu görüşlere sarıldı. Üç Dünya Teorisi ve ÇKP hakkında şüpheler ifade edilmeye başlandı. 
Alttan alta 'Ben Enverciyim * gibi sözler duyulmaya başlandı. 

“Bu sırada, Halkın Kurtuluşu gazetesi de, inceleme ve araştırmaya dayanan sağlam bir tutum alma yeteneğinden yoksun olarak, sınıf mücadelesinin somut pratiğinden ve ihtiyaçlarından kopuk ve "Bu hafta yine bir gazoz attım”, “Oh, çok şükür bu haftada gazeteyi bitirdik” anlayışıyla çiziktirilen yazılarla dolu olarak vavınını sürdürüyordu. 


H.KURTULUŞU 
$.BIRLİĞİ NE DOĞRU İLERLİYOR 


“1977 1 Mayıs'ında takınılan maceracı ve sorumsuz tutumdan da yararlanarak Kontrgerillanın giriştiği katliam ve bunu takip eden 

anik, hemen teslimiyete dönüştü ve Halkın urtuluşu'nun yayınına bir hafta ara vermesine yol açtı. Zaten uzunca bir süreden beri gazetenin bürosunu bile açamaz duruma düşülmüştü. 

“Bu ortamda Halkın Kurtuluşu içindeki revizyonist bir grup üç Dünya Teorisine, ÇKPye ve Mao Zedung'a küfrederek, devrimci olan her şeye karşı saldırıya girişti. 
Halkın Kurtuluşu ise, her ne kadar bu grubu ““karşı-devrimci' olarak ilan ettiyse de, bir süre sonra onun açtığı yoldan ilerlemeye başladı. Mao Zedung'a ve sosyalist Çin'e sahip çıkma havasında, önce Üç Dünya Teorisine karşı "büyük mücadele" başlatıldı. 
Bunu adım adım Enver Hoca'nın izinden gidilmesi ve ÇKP'ye, sosyalist Çin'e ve Mao Zedung'a saldırılar izledi. 

“Seçilen saldırı hedefleri revizyonist Sov- 


“yapamaz”, ya da "yapacaktır 


Sola ve halka verdiğimi. 
bunca zarar yetsin artık! 


, “edecektir” şeklinde bitiyor... 


yetler Birliği'nin yirmi yıldır gösterdiği hedeflerdi. 

"Nitekim bundan sonra Halkın Kurtuluşu'nun siyaseti her adımda hep Rusya'nın gösterdiği hedeflere saldırmak oldu. 

“Rusya Zaire'yi işgale mi kalkıştı, Halkın Kurtuluşu "Zaire'nin faşist diktatörlük altında olduğu”, "bütün emperyalistlerin Zaire halkının düşmanları olduğu" keskin lafebeliği arkasinda Rusya'nın işgalini gizleme çabasına düştü. 

“Yugoslavya ve Romanya Rusya'nın saldırı ve savaş tehdidine karşı kararlı tutum mu aldı? 
Rusya ile birlikte Halkın Kurtuluşu da bunlara saldırıya geçti. 

“Rusya, Çin Başbakanı Hua Guo-feng'in Yugosjavya ve Balkan ziyaretinden rahatsız olup 

çime karşı saldırıya mı geçti, Halkın Kurtuluşu a hemen hazırdı. 

"Rusya, Çin — Japon anlaşmasına mı saldırıyor, Halkın Kurtuluşu ondan "geri kalmamaliydı", 

"Örnekler çoğaltılabilir... 

"Peki bütün bu gerçekler karşısında nasıl oluyordu da biz bu siyasetin peşinden sürükleniyorduk? Bir kere, her şeyden önce, ideolojik ve siyasi çizginin tayin edici öneme sahip ol u nu kavramamıştık. 1971'den gelen bir gelenekle ideolojik ve siyasi meselelere karşı ilgisiz ve insiyatifsizdik. İçeride canlı bir siyasi tartışma ortamı yoktu. Bize gündelik pratik "görevleri" yerine getirmek yeterdi. Tam "gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım" misali, İkincisi, revizyonizmin ve dogmatizmin yarattığı kavram kargaşası içinde meselelerin özünü kavramak yerine biçimsel görüntüleriyle uğraşmak yolunu tutuyorduk. 


ADANA OLAYI 


“Fakat Halkın Kurtuluşu'nun "bütün düşmanları bir darbede yıkma” anlayışından kaynaklanan maceracı eylem çizgisinin halkın mücadelesine verdiği zararlar her gün gözümüzün önünde apaçık ortaya çıkıyordu. Ve ancak pratik 'içinde gerçekleri (kavrayabilecektik, 

“İstanbul Örnektepe'de devrimci öğretmen Mustafa Yaşar'ın cenaze törenindeki maceracı tutumun bir devrimci arkadaşın daha ölümüne yol açacak zemin yaratması olayı beni bu konuda düşünmeye sevketti. Bir süre sonra Aydınlık'tan arkadaşlarla Üç Dünya Teorisi konusunda yapılan bir tartışma toplantısında Halkın Kurtuluşu'ndan bir arkadaşın “Aslında sizi buradan dövüp atmak gerekir" şeklindeki sözleri bende, bu tutumun kendi görüş ve fikirlerine duyulan güvensizlikten ve zayıflığı saldırganlıkla örtme çabasından kaynaklandığı yolunda bir fikrin oluşmasına yol açtı. 

"Bu toplantının ertesi günü Adana'da Halkın Kurtuluşu taraftarı iki devrimcinin ölümü ile ilgili haberi öğrendiğimde bunun Halkın Kurtuluşu'nun saldırgan ve maceracı tutumunun bir sonucu olduğu fikrine vardım. Nitekim bundan kısa bir süre sonra çalıştığım yerde beni ziyare- te gelen bir arkadaşımın yanında bulunan ve Adana olayının en yakın görgü şahitlerinden biri durumunda olan Halkın Kurtuluşu taraftarı bir genç arkadaş, şunu anlattı: Mahalleye azete satmaya gelen Aydınlıkçılara, en başta BE çekerek saldırıya geçen Halkın Kurtuluşu saflarında bulunan bir kişi idi ve bu kişi olay yerinden apar-topar kaçmıştı. 

“Bunun üzerine bu olay ve genel olarak H.K nın> mücadele tarzı konusunda ve bunun ideolojik ve siyasi çizgi ile ilişkisi konusunda düşünmeye başladım, araştırma ve inceleme yapmaya çalıştım. Fakat yıllardır revizyonizmin bilincimde yarattığı kargaşa nedeniyle meselelerin özünü yakalamakta ve önde gelen ve tali meseleleri ayırt etmekte oldukça güçlük çektim. Başlangıçta "Tito revizyonist mi değil mi, Yugoslavya sosyalist mi değil mi?" 
yolundaki tartışmalarla esas meseleleri bulandırmaya çalışanlar, benim bir süre sonra olabildiğince yoğun bir araştırma ve inceleme çabası sonucu dünyadaki bugünkü gerçek durumu kavramaya başladığımı görünce artık gerek duymadıklarını söyleyerek tartışmayı kestiler. 
Çünkü gerçeklerden korkuyorlardı. 


MİLLİ TESLİMİYET VE SINIF TESLİMİYETİ 


“Halkın Kurtuluşu'nun keskin siyasi Lespitir - rinin arkasında en koyu bir teslimiyetçilik yatmaktadır. 

"Bir örnek verelim: Keskin sınıf mücadelesi çığlıkları atan Halkın Kurtuluşu,İstanbul Demir Döküm'de iki bin işçinin aylarca süren büyük mücadele ve direnişinden niçin bir tek satırla olsun söz etmemiştir, edememiştir? Niçin? Çünkü sahte TKP'nin Maden-İş'ine hizmet eden sendikalar siyaseti Demir Döküm işçilerinin zorlu gerçeği karşısında paramparça olmuştu. Peki, Halkın Kurtuluşu bundan bir ders çıkardı mı? 
Ne gezer... 

“Şimdi bütün devrimci arkadaşlara sesleniyorum: 

"Önümüzde iki soru var: Gerçeğe dayanan haklı bir mücadele mi yürüteceği”. yoksa nereye varacağı bizce bilinmeyen fakat İ.Bilen'inbildiği ve sevinçle alkışladığı bir “mücadele " mi? 

Halkla beraber mi yürüyeceğiz, yoksa sahte TKP ve Rusya'yla mı? 

“Sol'a ve halka veraıgımız bunca zarar yetsin artık!” 


